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Intro van de auteur

Het behalen van de leeftijd waarop je AOW pensioen ontvangt is een hele kunst of is het een 
geschenk, en van wie dan? Hoe dan ook, een leuke bijeenkomst is dat je dan veel vrije tijd krijgt om
die helemaal naar eigen idee in te mogen vullen. Op een familiefeestje had ik juist voor die tijd 
kennis gemaakt met petanque, bij de meeste mensen beter bekend als jeu-de-boules.

Direct gegrepen door het spel meldde ik mij een paar maanden voor mijn AOW-datum aan bij een 
club in de buurt. Wellicht bezat ik een natuurlijk balgevoel. Ook inzicht en strategie vorderden snel, 
mede door de vele aanwijzingen van ervaren medespelers. Al na een viertal maanden werd ik zelfs 
samen met een leuke dame tweede in een clubtoernooi met een veertigtal doubletten. Tja, ook al die
Franse woorden was natuurlijk wel even wennen. In het volgend jaar stapte ik over naar een club 
met net iets meer wedstrijdambitie. Ook daar liep het erg voor de wind en speelde ik samen met een
vaste partner al na twee jaar mee in de hoofdklasse van onze afdeling. 

In die tijd verdiende ik als analyticus en vakschrijver de kost. Een groot deel in het winnen of 
verliezen in de sport die petanques heet, heeft alles vandoen met de analyse van zowel het speelveld
als de ligging van de ballen na iedere geworpen bal. En tijdens bijna iedere speelronde doen zich 
wel leuke voorvallen voor. Van een aantal van die voorvallen maakte ik de volgende dag dan vaak 
een verhaaltje. De aanleiding is dus vaak non- maar het verdere verloop van het verhaaltje is vaak 
fictie. 

Van mijn pensionering in 2011 tot en met 2014 heb ik drie jaar met een leuk team en veel plezier 
aan de redactie van het NJBB bondsblad de 'petanQue' deelgenomen. Een aantal verhaaltjes in deze 
verzameling heeft dan ook eerder al een plaatsje gevonden in dat bondsblad. 

Aan die samenwerking met de bond kwam feitelijk een einde door mijn emigratie naar het land 
waar deze sport is uitgevonden en het land waar ongetwijfeld nog altijd de meeste spelers zijn te 
vinden, Frankrijk. In de uiterste oostgrens van de Vienne heb ik lange tijd tot wel zes middagen per 
week petanque gespeeld met een clubje dorpelingen. En op mijn vele camperreizen speelde ik op 
vele dorpspleinen in het hele Franse land en ontmoette daar ook mijn Franse vriendin Rose, die mij 
heeft geholpen met de Franse vertalingen. 

Ik draag deze bundel op aan allen die mij zoveel plezier in het spel petanque hebben gegeven.
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Geheim 

Alle speeltips die mij als nieuwkomer in deze sport het afgelopen jaar gevraagd en ongevraagd 
werden aangereikt waren ongetwijfeld goed bedoeld. De tip van een tegenspeler voor waar, onwaar 
of als grapje te zien, ligt dan wel iets moeilijker maar is toch vooral mijn eigen probleem. Het heeft 
misschien ook alles met ambitie te maken. Wil je de wereldtop bereiken of is het meer een gezonde 
en/of sociale dagvulling. 

Na nu een klein jaar deze edele sport te hebben beoefend krijg ik inmiddels enig inzicht in het 
niveau en de ambitie van de verschillende medespelers. Door driemaal per week op een 
speelmiddag drie partijen en af en toe een toernooi te spelen zie je vaak een aantal de zelfde 
personen in de bovenste regionen van de uitslag eindigen en het zelfde geldt voor spelers ergens 
onderaan de ranglijst. De laatsten komen, neem ik maar aan, vooral voor de sociale gezelligheid en 
de eersten hebben vooral de ambitie om telkens weer net iets beter te willen spelen dan de vorige 
keer. 

Na herkenning van de verschillende niveaus is een volgende stap het afkijken van de werptechniek 
van de betere spelers. Vooral het plaatsen lijkt in sterke mate ook nogal afhankelijk van de 
ondergrond. Na het innemen van de juiste stand van de benen, begint het plaatsen vaak met het 
'wegen' van de boule in de voorwaarts, al dan niet, gestrekte arm. Tijdens dat wegen wordt de juiste 
beweging van de arm, kracht en het loslaatmoment berekend. Die berekening is blijkbaar hét 
geheim van de smid. Maar waarom is nu juist die berekening niet duidelijk zichtbaar of te vatten in 
een stelling als die van bijvoorbeeld Archimedes of Pythagoras? 



Wetenschap 

Onlangs publiceerde mijn allerbeste vriend Jan een wetenschappelijk rapport in ons maandelijks 
clubblad. Het zeer lijvig rapport had als titel 'Petanque, gezonde vervanger voor rookverslaving'. Na
lezing en herlezing van het rapport lieten de bevindingen en conclusies mijn wenkbrauwen nogal 
eens fronsen en dus vroeg ik op de eerstvolgende speelmiddag mijn allerbeste vriend Jan het rapport
nader aan mij toe te willen lichten. 

- Allerbeste vriend Jan, bij hoeveel personen heb je dat onderzoek eigenlijk uitgevoerd? 
- Ongeveer zestien miljoen Nederlanders. 
- Hoe was de verhouding van niet-spelende rokers ten opzichte van niet-rokende spelers? 
- Honderd tegen nul procent. Iedere niet-speler rookte, niemand uitgezonderd. 
- En hoe was dan de verhouding van rokers en niet-rokers tijdens het spelen van petanque? 
- Nul tegen honderd procent. Niemand van de spelers rookte. 
- En dat heb jij bij al die zestien miljoen Nederlanders persoonlijk vastgesteld? 
- Nou nee, niet bij iedereen strikt persoonlijk natuurlijk maar wel middels een zeer 
wetenschappelijk verantwoorde steekproef. Voor mijn onderzoek heb ik het afgelopen jaar door heel
Nederland op meer dan tien verschillende locaties gespeeld en vond overal precies de zelfde 
uitkomst. Zeg, dat iedere JdB-vereniging gemiddeld ongeveer zeventig tot tachtig leden heeft, dan 
heb ik toch zeker rond zevenhonderdvijftig mensen geobserveerd. Vooral in het geval van honderd 
procent mag je de grafiek van een steekproef in de wetenschap dan rustig doortrekken naar elke 
groepsgrootte. 

Er werd hard op de deur gebonsd en vriend Jan werd geroepen om te komen spelen. Hij drukte zijn 
peuk uit, verliet het rookhok en liep met zijn boules naar de baan. Toen ik, nog nadromend over 
Jans onderzoek en met een sigaretje tussen mijn lippen om mij heen keek, zag ik inderdaad ook 
honderd procent rokers die niet speelden maar samengeklonterd in het rookhok stonden te paffen. 
En toen ik even later buiten liep tijdens het spelen van een volgende partij, zag ik inderdaad ook 
honderd procent spelers die niet rookten. Na dit onderzoek door mijn allerbeste vriend Jan, is nu dus
wetenschappelijk vastgesteld: Petanque-spelen is een gezonde vervanger voor rookverslaving... 



Winnen 

Zoals mijn Franse vocabulaire al met enige regelmaat door de petanque-sport overhoop is gehaald, 
ging het de vorige week ook weer eens helemaal mis. 

'Waar wil je spelen?' vroeg mijn door het lot toegewezen lieftallige teamgenote in een doublette. 
'Wij mogen het zeggen want wij hebben de toss gewonnen.' 'Hoezo de toss gewonnen? De toss 
verloren, zul je bedoelen!' stelde ik er tegenover. Ja, ik lok graag discussie uit. 'Wat bedoel je? Ik zei
munt en het was toch munt?' zei ze. Ik ondersteunde mijn stelling nog met een filmpje wat ik op 
YouTube had gezien maar het mocht niet baten. 

In tegenstelling tot veel andere tossen blijkt bij het petanque het winnen van de toss eerder een na- 
dan een voordeel op te leveren, las ik ergens in een vakblad. Het team dat de toss wint mag 
inderdaad de speelplaats bepalen en mag vervolgens het but uitwerpen. Dat zal soms een 
voordeeltje zijn. En de winnaars van de toss mogen, moeten zelfs, ook de eerste boule werpen. 
Maar volgens allerlei theorieën is meestal niet de eerste maar juist de laatste boule van het grootste 
belang en maakt het werpen van de laatste boule vaak het verschil tussen winnen of verliezen. 

Bij het damspel is het duidelijk: wit begint en zwart wint. Rare sport eigenlijk, het petanque. Daar 
win je de toss en verliest daarmee op voorhand de partij eigenlijk al of staat in ieder geval al vóór 
het begin van de partij op achterstand. Gelukkig is het waarheidsgehalte van deze stelling, net als 
die van het dammen, misschien van toepassing bij enkele topspelers maar werkt het bij de meeste 
spelers, en zeker bij een beginneling als ik, gelukkig net iets anders, heb ik inmiddels ervaren. 

Toch moeten mijn hersenen nog altijd wennen aan het idee dat het winnen van de toss in deze sport 
op den duur dus eigenlijk het verliezen van de partij betekent. Bekijk ter onderbouwing van de 
stelling het filmpje op YouTube tussen spelers van Thailand en Madagascar: 
http://petanque.wordpress.com/2013/07/23/shooters-vs-pointers/



Brokkenpiloot

Heel af en toe is mijn allerbeste vriend Jan gewoon een brokkenpiloot. Tegen iedereen die het maar 
wil horen, vertelt hij graag dat hij vorig jaar was betrokken bij een zwaar ongeval. 

Bij het verlaten van het clubhuis, na een toernooi in een dorp even verderop, had vriend Jan voor 
één keer niet goed uit zijn doppen gekeken. Dat werd hem door een hogere macht duur in rekening 
gebracht. Jan smakte van zijn elektrische snorfiets met zijn ongehelmd hoofd hard op het asfalt. De 
snel ter plaatse zijnde ambulancebroeders verbonden weliswaar zijn bloedende wonden maar 
konden niet voorkomen dat Jan flink buiten westen raakte. In het ziekenhuis werd zelfs vastgesteld 
dat vriend Jan zich tijdelijk in een diepe coma bevond. 

Na enige weken en vervolgens ontslag uit het hospitaal, volgde nog een lange tijd van revalidatie. 
Langzaam maar zeker klom Jan weer uit het dal en kwam na verloop van tijd ook gewoon weer 
boulen bij de club. Iedere keer als iemand nu vraagt naar dat trieste voorval vertelt Jan uitbundig 
over zijn bijna dood ervaring. 'Ja, want toen ik aan het einde van de tunnel het felle licht zag en ik 
mij bij Petrus aan de poort meldde, zei die dat er daar geen bier wordt geschonken. Nou, dat wist ik 
natuurlijk al en vind dat eigenlijk al erg genoeg, maar hij zei ook nog dat er daar boven het blauwe 
wolkendek geen petanque wordt gespeeld. Alleen al daarom ben ik dus toch maar teruggekeerd.' 

Gelukkig is mijn allerbeste vriend Jan niet alleen teruggekeerd bij de club, ook zijn balgooien en 
vooral zijn humor zijn weer als vanouds. 



Françoise 

In een voorstadje van Marseille, stond ze net als ik al een tijdlang aan de kant van het veld wat 
stilletjes naar het spel van twee jongens te kijken. Dat kijken naar het spel deed ik eerst ook maar 
nadat mijn oog op haar was gevallen, heb ik weinig meer van het spel gezien. Ze leek me een 
spécialité en je kunt je aandacht maar bij één ding tegelijk hebben, nietwaar. 

Naar ik later begreep, stonden we te kijken naar een wedstrijdje tussen haar broer en een zwager. 
Toen die twee waren uitgespeeld, daagde zij één van hen uit maar helaas, hij had beslist geen zin 
meer. Ze draaide zich in mijn richting en onze ogen raakten elkaar. Ze wenkte mij uitnodigend met 
een licht nikken van haar hoofd en ik stemde in. We speelden een ontspannen spelletje tête-à-tête. 
Het kostte mij eigenlijk maar weinig moeite haar twee keer achter elkaar te verslaan. 

Ze wilde nog graag één revanche, zei ze, maar dan moest er wel iets op het spel staan. Het moest 
ergens om gaan. Dan speelde ze beter, zei ze. 'Zullen we vijf of tien euro inzetten?' stelde ze voor. 
'Of, jij mag de hele avond vrij van mij drinken of jij houdt mij vrij,' was haar tweede idee. Het leek 
mij best een gezellige madame dus ik koos voor het laatste. En je weet maar nooit wat er dan verder
nog achter weg kan komen, was mijn stille gedachte. Of was het stilletjes een wens? 

Al in de eerste mène kreeg ik spijt. Ze miste werkelijk niet één keer. En ze liet niet alleen mijn 
boules maar ook mij persoonlijk alle hoeken van het veld zien. Ze was daarbij wel zo slim om mij 
tegen het einde van de partij één punt te gunnen. Ongetwijfeld had de blik in mijn ogen verraden 
wat ik bij een zero als Fanny in gedachten zou hebben. 

Gewoonlijk heb ik genoeg aan een paar biertjes of colaatjes. Helaas, Françoise was inderdaad een 
echte spécialité en ook nog eens een deftige drinker. We dronken eerst een paar glazen Pastis als 
voorgerecht en gingen vervolgens al rap over op Kir Imperial. Toen ik na een paar uurtjes heel even 
dacht dat het misschien toch nog een leuke avond en zelfs nacht zou kunnen worden werd ze 
opgehaald. Of het haar vader, broer, zwager of een taxichauffeur was, weet ik niet maar ik zat die 
avond wel met een stevige schadepost en de volgende morgen met nóg een fikse kater. Zal ik dit 
maar tot het lesgeld rekenen? Er is mij trouwens altijd verteld, dat petanque helemaal niet een dure 
sport is... 



Hygiëne 

De eerste jaren na je geboorte mag je bijna alles en ook bijna alles laten lopen, waar en wanneer je 
maar wilt. Ma of soms ook pa, maakt alles wel weer schoon en ruimt de boel weer op. 

Vanaf zo'n jaar of drie, vier, vijf word je toch wel geacht niet overal en vaak ook te onpas je 
complete behoefte maar te doen. Als je later stokoud bent komen de zaken weer iets gemakkelijker 
te liggen. Dan is er altijd wel een lieve broeder of zuster in je omgeving die eraan is gewend om dat 
soort zaakjes te schonen. 

Niet alleen in duistere kroegjes, tankstations langs de snelweg of in sinistere hotelletjes maar ook in 
clubgebouwen van verschillende petanque-verenigingen waar ik de laatste tijd ben geweest, denk ik
soms dat hier alleen heel erg jonge ukkies of heel erg stokoude mannetjes komen spelen en het toilet
bezoeken. Ach, een klein ongelukje is misschien niet altijd te voorkomen maar het is af en toe 
werkelijk niet te geloven hoe iemand het klaarspeelt om zo ver naast de pot te piesen. 

Als persoon van de mannelijke kunne mag je, zo nodig vastgehouden met één of meer handen, je 
afvoerslangetje losjes boven de pot hangen of je kunt krachtig op de soms ingebakken vlieg in het 
urinoir richten. Maar nee, tijdens een staande plas worden kennelijk complete pirouettes gedanst. 
Van nature heb ik alleen ervaring op de mannenafdeling. Van horen zeggen schijnen sommige 
vrouwen er ook wat van te kunnen. 

Heel vroeger had het hele gezin al voldoende aan een halve pagina uit een plaatselijke suffertje om 
de laatste restjes hygiënisch weg te werken. Tegenwoordig zijn de rollen, van per stuk wel 
tweeduizend vel of meer, niet aan te slepen. De handdoek bij de wasbak ligt vaak op de vloer of 
ergens anders, maar hangt zeker niet aan het daarvoor bedoelde haakje of oogje. En wie denk je, 
wie nú jouw viezigheid op mag ruimen..? 



Complimentje

De platanen kijken al tientallen jaren toe.
Net als de tere vrouwtjes langs de kant,
schudt de oudste wijselijk zijn kruin
als mijn vriend Jan plaatst,
als mijn vriend Jan tireert.

Vaak gaat het als bedoeld,
soms ook eens wat minder.

Hoe beter Jan zijn ballen gooit,
hoe statiger de bomen staan.
Zo kijken ze al jaren toe en
in hun ruis is af en toe te horen:
poeh Jan, goed gedaan..!



Rijmen 

Vanwege de titel had dit stukje misschien beter in het decembernummer kunnen staan. Voor 
sinterklaasrijmelarij is het inmiddels toch echt te laat. Laat ik het deze keer dan over een andere 
vorm van rijmen hebben: te rijmen. 

De spelers van petanque zijn in clubverband, zwartwit gezien, te verdelen in plaatsers en schutters. 
Ook is, alweer grofweg, een verdeling te maken in sportieve en meer recreatieve spelers. Onlangs 
stond ik toe te kijken naar een partij in doublette. Beide teams bestonden ieder uit een prima 
plaatsende maar voornamelijk recreatief spelende dame en een meer sportief schietende heer. 
Vergeef mij dit wellicht wat traditionele beeld. 

De dame van team A plaatst een prima bal bij het but en maakt een ietwat treurig gebaar tegen haar 
partner, zo van: die zal wel niet lang op punt blijven liggen. Inderdaad schiet de heer van team B 
haar boule vlotjes weg. Een paar speelronden later hoor ik de zelfde dame haar partner in overleg 
voorstellen een goedgeplaatste bal van de dame van team B toch vooral maar weg te schieten. 
Zoiets is toch niet te rijmen, dacht ik even. 

Moraal: meestal hebben zichtbare feitelijkheden inderdaad verschillende invalshoeken die vaak niet
te rijmen zijn. De éne keer wel bijna willen smeken om de op punt liggende bal te laten liggen en 
een volgend moment wel bijna willen smeken om de op punt liggende bal toch vooral maar weg te 
schieten... 



Clochard 

Het was nog vroeg in de avond. Een avond onder een brede brug aan de rand van een voorstadje 
van Marseille. Samen met mijn 'vriendin voor één nacht', vlijde ik mij neer op het zachte maar al 
licht kalende carpetje. We gebruikten elkaars jas als hoofdkussen zonder dons. Niet alleen vanwege 
de brug maar meer omdat het nog net niet donker was, zagen we nog geen sterren boven ons als 
romantisch dekbed over een te verwachten zwoele nacht. Feitelijk was het haar voorstel, ons voor 
één nacht in het leven van clochards te laten meeslepen. 'Je moet alles éénmaal hebben gedaan,' zei 
ze telkens. Het klonk als een lijfspreuk. Een lijfspreuk of een ergens gelezen wijsheid maar het 
voelde meer als een mantra om zichzelf moed in te spreken. 

Ze sprak heel veel over de liefde die avond. Haar grote liefde voor petanque, helaas te verstaan. 
Alleen maar petanque. Niets dan petanque. Ondanks mijn vissen, vogelen en andere aangeleerde 
verleidelijke invallen kwam ik er eerst na het krieken van de volgende morgen achter dat zij 
waarachtig slechts één soort liefde bleek te kennen. Het lijkt mij volstrekt onmogelijk om met maar 
één liefde te kunnen leven, maar zij kon het. Volstrekt monogaam in haar liefde voor petanque. 

Waar ik al moeite heb met het bovenhalen van de kleur haren van mijn eerste vriendinnetje, somde 
zij als een 'idiot savant' moeiteloos de tussenstanden op van haar eerst gewonnen en ook alle 
volgende wedstrijden. Op iedere datum die ik noemde wist zij precies waar, met en tegen wie en 
hoe ze had gespeeld. 'Je moet wel een ongelooflijk grote prijzenkast hebben,' vroeg ik ver na 
middernacht, na haar eindeloze liefdesverhalen en naar de nu dus eigenlijk wel bekende weg. Dat 
bleek helemaal niet het geval. 

Natuurlijk had ze in haar nog maar halfoude bestaan al veel trofeeën en prijzen gewonnen maar 
altijd had zij de gewonnen prijs weggegeven, zei ze. En altijd aan een arme sloeber, een bedelaar of 
in elk geval aan iemand die er uitzag als zodanig. Gelukkig, dacht ik, toch nog iets van een 
menselijke trek in dit verder zo verboulde wezen. 

Toen de zon de ochtend wakker kuste, wij onze jassen aantrokken en het al licht kalende carpetje 
oprolden, nam zij iets uit haar tas en reikte mij haar gevulde hand ten afscheid. Als in een reflex 
nam ik de crémekleurige enveloppe van haar aan met de sierlijk gouden opdruk: 1ère Prix de 
Petanque. Van nu af ben ik dus één van hen, een arme sloeber, een bedelaar, clochard voor één 
nacht. En zij, zij is vooral zichzelf gebleven. 



Horke 

'U ben sjoernalist van de petanque? Ach meneer, horke benne ut. Horreke seg ik u!'

Krijg ik een nieuw vriendinnetje en die lijk ut ook wel wat om eens een balletje mee te gaan gooie. 
Soeke we same een kluppie bij haar in de buurt. Ja, we benne nog niet getrouwd of so, en we hokke 
niet, en dus wone we voorlopig nog een heel end bij mekaar uit de buurt vandaan. Dat hep trouwens
ook zo z'n voordele hoor meneer, maar da's een ander verhaal. 

Dus ik seg, we soeke same een JdB-kluppie in haar nabije omgeving in de buurt en kijke daar us 
wat rond. As dat we later thuis sijn, soeke we de naam op internet en ja hoor, de openingstijde staan 
er pront op. Ik seg tegen me meisie, ik seg, dan ga je dinsdagmorrege tog effe naar daar te kijke. 
Nou meneer, dat hep se gewete. Horke benne ut, horreke seg ik u! 

Se is dus die dinsdagmorrege gaan weze kijke. En spijt dat se had! Nee seg, nou seg. Late se haar 
daar helemaal in d'r uppie alenig omkomme, meneer. Geen éne van die horke die een mond tege d'r 
opedee. En toen se ginge gooie seie se allenig tegen haar dat se alles fout dee maar niet hoe ut dan 
wel moes. Ja, wat wil je, me vriendinnetje hep nog nooit zo'n bal in d'r hande gehad. In plaats van 
dat se haar effe op weg hellepe. Wat sou jou persoonlik self overkome as je voor het eerst zo'n looie 
knikker in je hande gedouwd krijg. Ja toch. Niet dan? Nou dan. 

Maar d'r kon heel de morrege geen fesoenlik woord vanaf bij die horke, meneer. Geen één fesoenlik
woord! Alleen maar negatieve rot opmerkinge over haar ballegooie en verder is d'r geen zinnig 
woord tegen haar geseid. Se hep ut natuurlik ook nog wel een paar keer self geprobeerd hoor, dat 
kontakt legge met die horke, want se is beslist niet op d'r mooie mondje gevalle hoor meneer, is 
redelik hoog naar school geweest en sit ruim bij kas, sal ik maar segge. Maar nee hoor, die horreke 
keke helegaar niet naar d'r op of om of zo. Se most maar vluks bij mij kome intrekke, seg ik tege 
haar want ik seg, bij ons is het wel een gesellige klup hoor meneer. Nieuwkommers worre bij ons 
altijd heerlik in de watte gelege. Nou meneer, schrijf dáár maar eens een stukkie over. Tot kijk hoor, 
meneer.” 

Als ook maar tien procent van bovenstaande anekdotische monoloog een beetje waar is, is dat 
natuurlijk een aanfluiting voor bedoelde club (wie de schoen past...) en daarmee eigenlijk ook voor 
de petanque-sport in het algemeen. Nieuwkomers zul je gewoon hartelijk moeten ontvangen en 
vriendelijk begeleiden op hun eerste schreden van onze prachtige sport. Bij verschillende 
verenigingen bestaat trouwens een rooster van vrijwilligers die nieuwkomers verwelkomen en als 
een soort van mentor verder begeleiden. Blijkbaar zijn er toch ook nog verenigingen die liever geen 
nieuwe leden verwelkomen. Dat kan toch niet waar zijn? Helaas, het blijkt waar... 

PS: 'Intusse hep me meisie trouwes een leuk kluppie gevonne, hoor meneer. Nee, se benne daar niet 
aangeslote bij die bond waar u die stukkies voor schrijf, meneer. Maar se hep daar gelukkig allenig 
prettige mense en nog geen éne hork getroffe...' 



Koninklijk 

Er kwamen een paar grote statige auto's het terrein oprijden en er stapte een koninklijk paar uit dat 
een partijtje petanque mee wilde komen spelen... 

Op het moment dat de indeling van die speelmiddag bekend zou worden gemaakt ging de secretaris 
op een stoel staan en vroeg even aller aandacht. Er was namelijk een zeer gewichtige brief van de 
BVD binnengekomen waarin stond dat er volgende week zaterdag hoog bezoek langs zou komen. 
Ja, zeg maar gerust, heel hoog bezoek, koninklijk zelfs. De secretaris vroeg alle leden zich de 
komende week beschikbaar te stellen om de boel grondig op te knappen zodat de speelbanen en de 
kantine er voor dat hoge bezoek piekfijn en strak glimmend uit zouden komen te zien. 

De hele week werd er door bijna alle leden druk gewerkt. De bomen, heggen en grasveldjes rond de
banen werden met de precisie van een nagelschaartje gekortwiekt. Al het houtwerk werd 
nauwkeurig geschuurd en opnieuw van een glimmende laklaag voorzien. De bielzen rond de 
verschillende speelbanen werden geboend en gesopt met een frisse laag buitenbeits. Het tegelpad 
werd strak geëffend en in de kantine werd al het glas en porselein gecontroleerd op breuk en 
scheurtjes. De tafelkleedjes, vitrage en gordijnen werden gewassen en zelfs de vlekken in het tapijt 
werden grondig geborsteld en geboend. Nog nooit, zelfs niet direct na de nieuwbouw, had de 
accommodatie er zo spic-en-span bijgelegen. 

De volgende zaterdag was iedereen toch wel een beetje zenuwachtig. Het voltallig bestuur was in al
haar allure aanwezig. In afwachting van het hoge bezoek durfde eigenlijk niemand alvast een 
balletje te gooien op de smetteloos aangeharkte banen. Hier en daar werd nog vlug wat rechtgezet 
of gladgestreken en iedereen was geknipt en gladgeschoren op deze speciale speelmiddag 
verschenen. Een enkeling had zich zelfs in een compleet nieuwe outfit gestoken. 

Toen er twee grote donkerblauwe auto's het terrein op kwamen rijden gingen de meeste mannen 
automatisch in het gelid staan om het hoge bezoek te verwelkomen. Bijna zou het Wilhelmus zelfs 
worden ingezet toen de deur van de eerste limousine open ging. Er stapte een jongeman uit in 
sportieve kleding, direct gevolgd door een dame in een even keurig maar toch ook sportief ogend 
mantelpakje. Beiden droegen een bescheiden kroontje op hun hoofd. 

Ook van de tweede grote auto zwaaide nu een deur open. Het duurde even maar na enige tijd 
herkende ik onder de hoge hoed en achter de aangeplakte snor mijn allerbeste vriend Jan in een 
donker streepjespak met gesteven boord en das. Hij deed een paar passen naar voren. Een 
uitvergrote brief met de koninklijke aankondiging van de BVD hield hij triomfantelijk omhoog, 
dankte het bestuur en alle clubleden uitvoerig voor het vele werk wat de afgelopen week was verzet 
en wenste ons een plezierige speelmiddag met het koninklijk uitziende paar. 

Ja, ook als het soms even een keertje niet wil vlotten om voldoende vrijwilligers te vinden voor 
groot onderhoud van de banen of de kantine, heeft mijn allerbeste vriend Jan altijd wel een ludieke 
oplossing voorhanden. 



Toeval 

'En vergeet niet de oude GFT-container aan de straat te zetten? Die moet vanaf zeven uur 
morgenvroeg klaarstaan,' commandeerde mijn lieftallige echtgenote. 

De ongeveer vijfentwintig jaar oude huisvuilcontainers zouden in onze wijk worden omgewisseld 
voor een nieuw model zodat het wekelijks legen, met tevens een nieuw type vrachtauto, nog sneller 
dan snel zou kunnen. Na onze ietwat late thuiskomst uit de randstad zette ik 's nachts tegen half 
twee de lege oude container netjes volgens voorschrift op de stoep. 

Bij het wakker worden om ruim acht uur hadden we nog geen ophaaldienst gehoord of gezien. Idem
om negen en om tien uur. Tegen half elf wordt er aangebeld en blijkt mijn allerbeste vriend Jan 
samen met zijn vrouw even gezellig op de koffie te komen. Binnengekomen zie ik direct daarna 
vanuit de keuken de halfvolle containerophaalauto langzaam voorbij rijden. 

Na een uurtje vindt mijn vriend Jan het welletjes en we lopen ten afscheid met elkaar naar buiten. 
Direct naast de voordeur staat onze oude trouwe GFT-container... 'Hoe komt die nou hier? Die is 
daarnet toch opgehaald?' vraag ik mezelf hardop af. 'O, die heb ik vanaf de stoep voor je 
meegebracht. Ik zag dat hij was geleegd,' sprak mijn altijd behulpzame grote vriend. 

'Toeval bestaat niet, je hebt het altijd zelf in de hand,' zegt mijn leermeester tijdens de petanque-
training elke keer. Natuurlijk geloof ik de beste man op zijn woord, maar ik zet er sinds vandaag 
toch ook een heel klein vraagtekentje bij. Heel af en toe blijkt toeval wel degelijk te bestaan. 



Aangehouden

Het gebeurt me niet vaak dat ik word aangehouden door een agente van de gendarmerie in 
Frankrijk. Tijdens mijn laatste trip was het weer eens zover. Heerlijk...! 

In een klein gehucht op een doorgaande weg naar Limoges stond het bij een bescheiden afdaling 
plotseling rood van de snelheidsremmende verkeersborden. Van 90, 70, 50 naar maximaal 30 km 
per uur. Even voorbij het laatste bord zag het zwart van de gendarmerie en ééntje stak een arm 
omhoog ten teken dat ik moest stoppen. Het bleek een zij, en ze wees mij een plek waar we even 
rustig konden gaan staan praten. Nou ja, zij deed het woord. 
Als vakvrouw had zij aan de nummerplaat van mijn mobiel huis natuurlijk al gezien dat ik een 
Nederlander moest zijn. Na een uiterst vriendelijk 'bonjour' was haar eerste vraag dan ook of ik 
Frans sprak en kon verstaan. Wel of niet, maar op dit soort momenten zeker niet, dus. Op mijn 
vraag of zij toevallig Nederlands of misschien zelfs Fries sprak, bleef al hoofdschuddend een 
antwoord van haar uit. We sloten een compromis om het beiden in het Engels te proberen. 
'Can I have your drivers licence, please?' vroeg ze met een heerlijk Frans accent. 'No way, you may 
not have it,' was mijn als grapje bedoeld antwoord maar zij begreep dat anders. 'Then we have a 
problem.' 'We?' 'Oui' raakten we langzaam in een spraakverwarring. Ze haalde er een oudere collega
bij, eentje met een grote snor. Die vroeg niet maar sommeerde mij in het Frans mijn rijbewijs af te 
geven. Samen met mijn 'permis de conduire' gaf ik hem ook mijn autistenpas en mijn W-licentie van
de NJBB. Een kleurrijk ratjetoe van bewijzen van mijn bestaan, mijn beperkingen en mijn grote 
hobby. Er werd in rap Frans overlegd wat ze met deze vreemde vogel aan zouden moeten. 
Na enige tijd vond ik het welletjes en vroeg hen om samen met mij naar hun bureau te gaan. Wat ik 
daar dan wilde, vroeg de beste man. Dan wil ik daar graag een advocaat, een psychiater en een 
meester petanque-speler spreken, was de aanvulling op mijn verzoek. Dit werd Bromsnor allemaal 
net iets te veel. Uiteindelijk vroeg hij de dame om mij naar het dichtstbij zijnde bureau te 
begeleiden om daar met de hoogste baas 'La Commissaire' te gaan overleggen. Mijn auto moest ter 
plekke maar even op mij blijven wachten. 
Onderweg naar het bureau ontdooide de dame van het vriespunt naar plus twintig en begon gezellig 
te vragen naar mijn niveau in het edele petanque-spel. Zonder echt te jokken maar wel een beetje 
ver naast mijn schoenen, zei ik dat ik in onze afdeling momenteel in de hoofdklasse speel. Even 
later vroeg ze of ik tijd en zin had. 'Ach ja, alle tijd die mij als pensionado is gegeven en mannetjes 
hebben bijna altijd wel zin,' ontglipte mijn lippen. 
Ze reed de dienstauto niet naar het bureau maar, naar later bleek, naar haar ouderlijke thuis. Haar 
vader moest het komend weekend een belangrijk toernooi spelen vertelde ze maar zijn doublet-
partner had zich plotseling ziek afgemeld. Of ik voor die partner zou willen invallen. 'Pas de 
problème,' stemde ik in. 'Wil je nog naar het bureau,' vroeg ze even later na het doornemen van de 
verdere details met haar pa, 'of zal ik je maar terug naar je auto brengen? Dan regel ik wel wat met 
mijn collega.' 'Pas de problème,' stemde ik opnieuw in. 
'Als het spelen van petanque net zo goed is als je Franse taal, dan wens ik papa morgen veel sterkte. 
Hij zal het nodig hebben,' vertrouwde ze mij nog toe, toen ze de deur van mijn campertje dichtdeed 
en ik mijn weg voor die dag vervolgde. 

Tja, we zullen nooit weten hoe het met papa zijn partijen anders was gelopen maar het werd beslist 
een heel gezellig weekend met heel veel petanque, heerlijk eten en drinken op de koop toe. 



Alois  

Hij was een nieuw gezicht voor mij op de club. Ik ook voor hem en dat bleef trouwens zo. Het was 
nu al de derde keer dat hij vroeg of we gewonnen hadden. Voor de derde keer moest ik hem 
teleurstellen en zeggen dat dat helaas nog niet het geval was. We waren immers nog maar net 
begonnen. 

Eigenlijk had hij helemaal niet mee zullen spelen maar zijn vrouw had hem om een boodschapje 
gestuurd. Of hij maar even een kuipje boter of margarine wilde halen. Of misschien ook wel een pot
jam, dat wist hij even niet meer. Toen hij langs het boulesdrome kwam had hij het niet kunnen laten 
om toch even binnen te wippen. De wedstrijdleider kende hem wel en vroeg of hij kwam spelen of 
alleen even kwam kijken. 'Waarom alleen kijken als ik jullie allemaal ga verslaan,' sprak de beste 
man. 'Je weet toch dat ik in België heb leren boulen als de beste. En ook in Frankrijk heb ik heel 
veel bekers gewonnen,' besloot hij en legde een euro inleggeld op tafel. 

We werden door het lot aan elkaar gekoppeld tot een doublette. Met grote moeite volgde ik zijn 
spel. Overleg over een mogelijk volgende worp was aan hem niet besteed. De éne keer stond hij 
stilletjes en langdurig voor zich uit te staren, ondanks dat het zijn beurt was. Een andere keer drong 
hij bijna voor om zijn ballen te kunnen gooien. Eén links, één rechts en af en toe ook eentje in de 
goede richting. Als hij zijn boules allemaal had geworpen begon hij telkens te vertellen. Verhalen 
van zijn tijd in België waren bij herhaling favoriet. Daar had hij ook het boulen geleerd. En als ik 
tussen het werpen door naast hem kwam staan vroeg hij telkens opnieuw naar mijn naam en wat ik 
hier eigenlijk kwam doen. Een wonderlijke man... 

Hoewel ik geen enkele aanleiding zag maakte hij af en toe een boze opmerking, vooral tegen de 
spelers van het andere team en een enkele keer ook tegen mij. Gelukkig lieten onze medespelers 
hem gewoon zijn gang gaan en glimlachten slechts om zijn vertoon. Het was voor mij erg wennen 
om met deze beste man samen te spelen en uiteindelijk vond ik het helemaal niet erg dat wij de 
partij al vrij snel en met grote overmacht gewonnen moesten geven. Hij bedankte mij uitvoerig voor
het feit dat hij mij toch maar mooi een lesje had geleerd. Net als die jongens in België. Hij wilde na 
deze éne partij liever niet wachten op de prijsuitreiking. Hij had al bekers genoeg en plotseling 
kreeg hij haast want hij moest de auto nog gaan wassen en o ja, hij moest ook nog zijn zoon van 
school halen. 

Toen de beste man buiten gehoorafstand was vroeg ik mijn speelgenoten wie mijn partner toch 
geweest was in dit zo vreemd verlopen spelletje. Zij kenden hem maar al te goed. Hij kwam wel 
vaker zomaar een partijtje meespelen. We hebben hem een heerlijk uurtje bezorgd, was hun mening.
'Hij heeft jaren geleden deze club mee opgericht. Het gaat niet goed met hem, dat heb je zeker wel 
vernomen?' 'Hoe heet hij eigenlijk?' wilde ik nog weten. 'Vroeger heette hij Jan maar tegenwoordig 
noemen we hem Alois, Alois Alzheimer.' Een wonderlijke man... 



Bordeaux

Daar sta ik dan, alleen,
in een voorstad van Bordeaux.
De aardappelen, groente en fruit 
zijn alweer op, ik ga maar nieuwe halen.

Daar zit ze dan, alleen,
bij de ingang van LeClerck.
Als doedelzak, maar met een fluit
en speelt een lied, ik ken het deuntje niet.

Daar liggen we dan, samen,
ontwakend in een vreemde stad.
Zwoel was de nacht met al haar kleuren
in het duister, de zon kust ons die morgen op.



Brisac-Quincé

Er was een 'Aire jeu de enfants,' een speelplaats voor kinderen. En als de kleintjes klimmen, rekken 
en wiebelen, kunnen hun ouders gezellig een glaasje drinken uit de zelf meegebrachte flessen. Ook 
was er een JdB baan maar het speelveld was aan de kleine kant. Er werden wedstrijdjes gespeeld. 
Eén wedstrijd was een 1-tegen-1, terwijl de andere partij een teveel aan deelnemers telde. Acht 
maar liefst, en ieder met drie ballen. Tegen het einde van een speelronde was het but dan ook niet 
meer te zien onder die ballenberg.

Eén dame had blijkbaar ADHD. Terwijl anderen leuk bezig waren liep zij constant door de 
ballenbrij en iedereen vooral ook danig in de weg. Plaatsen heb ik nauwelijks gezien of het moet al 
het opgetogen rollen zijn geweest, want dat was het. Gewoon met open handen hard of zachtjes 
rollen en maar kijken wat er dan gebeurt. Met vierentwintig ballen in het spel gebeurt er natuurlijk 
altijd wel iets en ligt er altijd wel ééntje op punt. Maar dit had niets met onze petanque-sport te 
maken, zeker niet in het land wat de naam heeft. 

Na een kwartiertje toegekeken te hebben werd ik gevraagd ook mee te doen. Als gast mocht ik als 
eerste werpen. Het was zelfs voor mij als amateur niet moeilijk om vol lof te scoren. Eén van de 
mannen kwam door mijn spel evenwel tot leven. Eindelijk had hij enig tegenstand en kon ook hij 
zijn kunnen tonen. Hij schoot niet slecht maar gelukkig toch onvoldoende om het mij en de anderen 
echt moeilijk te maken. De overdreven gezelligheid sloeg gaandeweg wel om in een meer 
competitief gebeuren. Na enige tijd haakten de meesten trouwens af. De overblijvers speelden hoe 
langer hoe beter. Naast de gratis staanplaats voor mijn campertje kreeg ik er zo ook nog voor niets 
een paar glazen wijn en een heleboel gezelligheid bij.



Fransen

Van Oostenrijkers wordt wel gezegd dat hun kinderen met ski's aan worden geboren. Komen 
Fransen dan misschien met boules ter wereld? Voor ongeveer de helft zal dat inderdaad zo zijn. 
Franse mannen zijn dan ook geboren triplette-spelers want zij komen letterlijk met twee ballen ter 
wereld. En een vader, moeder en kind vormen feitelijk het meest ideale triplette. Weten wat je aan 
elkaar hebt en van elkaar weten wat je kunt. En toch zie ik op de vele dorpspleintjes in Frankrijk 
maar weinig gezinnetjes tegen elkaar spelen. Pa doet het liever met de buurvrouw en madame 
nodigt liever de pastoor uit voor een spelletje. 

Fransen schijnen ook maar moeilijk buitenlandse vakantiegangers toe te laten tot hun spelletje 
petanque in de late middag. Aan de spelregels kan het toch niet liggen en ook niet aan de taal. 
Zowel de regels als de nodige Franse woorden voor een spelletje petanque zijn bij iedere 
buitenlandse petanque-speler bekend of horen dat te zijn. Helaas heb ik empirisch moeten 
vaststellen: Franse petanquespelers zijn contactgestoord. Buitenlanders die regelmatig met Fransen 
het spelletje spelen zullen dit ten stelligste ontkennen. Als je de taal een beetje spreekt en een beetje 
van (hun) manieren houdt dan zijn er geen betere vrienden dan Fransen om petanque mee te spelen, 
zo zullen zij volhouden. 

Het probleem is dan ook niet de omgang met de fransman maar het leggen van het eerste contact. 
Overal ter wereld, van Noren tot voormalig Joegoslaven, zul je als vreemdeling zomaar door hen 
kunnen worden aangesproken. Zo niet door de Fransman. Fransen gaan pas leuk met de 
buitenlander om als ze je al wat langer kennen. Maar hoe zal dat, als zij niet het eerste contact 
willen of kunnen leggen? Zelfs een vriendelijk 'bonjour' moet jij als eerste zeggen. Het eerste 
contact moet van de buitenlander komen. Jij moet eerst laten zien dat je hun taal spreekt en hun 
spelregels kent. Raar volk eigenlijk, die Fransen en toch is en blijft Frankrijk natuurlijk een prachtig
land, met in ieder dorp wel een petanquebaan.



Garantie

Enige tijd geleden kreeg ik een telefoontje van mijn vrouw met de vraag of ik onderweg, terug van 
een toernooi naar huis, even een brood wilde meenemen. Zoals het een goed echtgenoot betaamt 
deed ik dat natuurlijk. In het dorp van het toernooi kocht ik dan ook een brood in een grote 
supermarkt. Ongevraagd kreeg ik er een kassabonnetje bij wat ik achteloos samen met het brood in 
de kofferbak van mijn auto neerlegde. 

Thuisgekomen waren er plotseling allerlei besognes waardoor het brood even werd vergeten. Dat 
bleef niet één dag, geen twee dagen, maar wel ruim veertien dagen onopgemerkt in de kofferbak 
liggen. Toen ik na die twee weken een toernooi wilde gaan spelen in een dorpje verderop van het 
vorige toernooi en mijn spullen in de kofferbak wilde neerleggen, kwam plotseling het brood weer 
boven water. Het is niet moeilijk te raden dat het niet meer eetbaar was. Het hele brood was door 
prachtige grijsgroene schimmeldraadjes, als in een cocon verpakt. 

Toen ik het brood pakte om - oh, zonde - weg te willen gooien viel mijn oog op het bonnetje wat ik 
bij het brood had gekregen. Het lag open met de tekst 'Ruilen binnen 30 dagen'. Zoiets biedt 
perspectief natuurlijk. Veel kilometers omrijden is zo'n brood van twee euro dan wel niet waard 
maar als je toch toevallig langs die zelfde supermarkt komt...

- Dag juffrouw, ik wil dit brood graag ruilen voor een verse. 
- Dag meneer, hoe bedoelt u? 
- Nou kijk, deze lijkt mij niet gezond meer en daarom wil ik 'm graag ruilen. Kijk, hier heb ik het 
bonnetje met de omruilgarantie. 
- Maar meneer, u begrijpt toch wel dat dat niet voor een brood geldt? 
- Nou nee, dat begrijp ik eigenlijk niet. Ik koop bij u een brood, krijg er een bonnetje bij dat ik 
binnen 30 dagen in ongeopende verpakking mag ruilen, en daar wil ik dus maar gebruik van maken.
- Meneer, alstublieft...

De rij wachtenden achter mij werd gaandeweg langer zodat een tweede kassa werd opengesteld. 
- Hoe gaat u dit oplossen, drong ik een beetje aan. 
- Maar meneer, hier valt helemaal niets op te lossen. 
- Dat lijkt me toch wel. Ik zeg u nogmaals: ik koop een brood, krijg er een bonnetje bij om het 
binnen dertig dagen te mogen ruilen, en wil daar gewoon gebruik van maken. Wat is het probleem? 
- Maar meneer u begrijpt zelf toch wel dat dat niet voor een brood kan gelden. Dat zou een mooie 
boel worden. Als iedereen hier zijn oude brood komt omruilen voor vers. 
- Juffrouw, als u niet van plan bent deze om te ruilen vraag ik u vriendelijk uw chef er even bij te 
roepen.

De juffrouw achter de kassa pakt een microfoon en roept daarin een paar onbegrijpelijke code-
nummers. Binnen twee tellen komt er een jongeman aangesneld en vraagt vriendelijk wat hij voor 
mij kan doen.
- Nou kijk, een paar weken geleden heb ik dit brood hier gekocht en zou dat nu om willen ruilen. 
Kijk, hier heb ik het bonnetje. 
- Maar meneer, u begrijpt toch wel dat dat niet voor brood geldt... 
- Oh, begint u het zelfde bandje af te spelen? Dat zei die juffrouw net ook al. Maar als ik iets koop 
en daar een bonnetje bij krijg waarmee ik het kan ruilen, dan zie ik het probleem niet.
- Om een lang verhaal kort te houden, meneer: ik ben niet van plan om dat brood om te ruilen voor 
een vers.
- Wel, dan hebben toch werkelijk een probleem, want ik ben niet van plan om zonder een fatsoenlijk
brood deze winkel te verlaten. Beste man, vertel mij wat ik niet goed doe of heb gedaan, want als ik
fout bezig ben, dan ben ik de eerste om dat toe te geven en zijn we vlug klaar. Maar als ik niets 



verkeerds doe of heb gedaan dan wil ik nu graag een ander brood van u want ik krijg een beetje 
haast om even verderop naar een petanque-toernooi te gaan.
- Wat dat petanque van u inhoudt, dat weet ik niet en nee, u heeft in feite niets verkeerd gedaan 
natuurlijk maar het is niet gebruikelijk dat we brood, ook nog wel van een paar weken oud, 
omruilen voor een vers brood. Dat begrijpt u toch wel? Maar oké, ik zal het goed met u maken. Niet
omdat ik mij verplicht voel maar ik geef u een zak witte puntjes en dan is daarmee de zaak 
afgehandeld, oké?

Kijk, nu word ik link. Iemand die maar vasthoudt aan de nullijn, daar kan ik niets mee maar als ze 
bereid zijn om te onderhandelen dan word ik ook koopman. Het zag intussen trouwens zwart van de
mensen om ons heen.
- Ik ben dan misschien wel wat vervelend maar een brood ruilen voor een zak witte puntjes lijkt mij 
geen goede deal. Doe maar gewoon een zelfde brood, dan zijn we klaar en anders roept u de grote 
baas er maar even bij. 
De beste man keek wat schichtig om zich heen en zag nu ook wel in dat hij, na het aanbod van de 
zak puntjes, aan de verliezende hand was en deed dan ook de enige goeie zet in dit geval.
- Nou goed dan, om van het hele gezeur af te zijn krijgt u van mij net zo’n brood mee, maar dan 
ovenvers.

Hij maakte wat handgebaren tegen een van de meisjes. Die liep vlug naar achteren om net zo’n 
brood te halen als die waar ik nog steeds mee in mijn handen stond, maar dan vers. Ze gaf het brood
aan de chef die het dadelijk aan mij doorgaf. Tegelijk gaf ik hem mijn oude met het bonnetje, zei 
netjes dank u wel, en wilde de winkel verlaten. Maar op het moment dat ik de winkel uit zou lopen, 
draaide ik mij toch nog even om en zei: ik vind het wel aardig natuurlijk dat u dat brood hebt willen
omruilen maar ik begrijp werkelijk niet dat u niet weet dat petanque een prachtige sport is...



Clochard pour un nuit

On est juste entre chien et loup. Un soir et une nuit à passer sous un grand pont, à l’entrée d’une 
petite ville aux abords de Marseille. Tous deux, avec ‘ma copine pour un soir’, nous nous 
allongeons sur une carpette confortable néanmoins assez râpée. Nous échangeons nos vestes qui 
nous servent d’oreillers, sans duvet hélas. Ce n’est pas à vrai dire le pont, mais plutôt parce que la 
nuit n’est pas encore tombée qu’aucune étoile n’apparaît dans le ciel, tout au-dessus de nos têtes, 
telle une couverture romantique dans l’attente d’une nuit érotique. En réalité, c’était son idée de 
nous laisser transporter une nuit dans la vie de clochards. ‘On doit avoir tout fait au moins une fois,’
répète-t-elle. Cela semble être une devise. Une formule sacrée ou bien une sagesse lue quelque part,
mais cela me fait plus penser à un mantra pour se donner du courage.

Ce soir-là elle ne parle que d’amour. Malheureusement, de son grand amour pour la pétanque, bien 
entendu. Seulement la pétanque. Rien d’autre que la pétanque. Malgré toutes mes tentatives de 
séduction et autres tactiques d’approche apprises au cours de ma vie, je ne finis par découvrir qu’au 
petit matin qu’elle ne connaît qu’un seul et véritable amour. Personnellement, cela me semble 
absolument impossible de ne vivre qu’une seule et unique passion, elle le peut. Monogame jusqu’au
bout dans sa passion pour la pétanque.

Alors que c’est avec difficulté que j’arrive à me souvenir de la couleur des cheveux de ma première 
petite amie, elle, comme un idiot savant, m’énumère avec force détails tous les scores du premier 
concours qu’elle a gagné ainsi que de tous les suivants. A chaque date que je lui annonce, elle sait 
exactement où, avec qui, contre qui et comment elle a joué. Minuit passé depuis longtemps, après 
ses innombrables histoires d’amour, je lui demande pour la forme, ‘tu dois avoir une vitrine pleine à
craquer de trophées’. Eh bien non, pas du tout.

Evidemment elle avait gagné de nombreuses coupes et beaucoup de prix au cours de sa première 
moitié de vie, mais elle les avait toujours donnés. Toujours à un pauvre bougre, un mendiant ou tout
au moins à quelqu’un qui en avait l’air. Je pense alors, ah tant mieux, quand même un côté humain 
dans cet être totalement tourneboulé.

Alors qu’à l’aube le soleil nous réveille et que nous endossons nos vestes et enroulons la vieille 
carpette,  elle s’empare de quelque chose dans son sac et me tend la main pour prendre congé. 
Instinctivement je saisis l’enveloppe beige qu’elle avance, portant la belle inscription dorée : 1er 
Prix de Pétanque. Depuis cet instant-là je suis donc moi aussi l’un d’entre eux, un pauvre bougre, un
mendiant, un clochard pour une nuit. Et elle, elle est restée elle-même.



Hond

Al jaren was mijn allerbeste vriend Jan dé vrijwillige klussenier bij de club. Sinds enige tijd 
gedroeg hij zich evenwel als een werkloze klusjesman. 

Niets was mijn vriend Jan teveel. Niet alleen voor en na de wedstrijden en toernooien hield hij de 
speelbanen en de naaste omgeving in een puike conditie maar vooral was Jan ook mieters handig in 
kleine gemaksklusjes. Je kon altijd bij hem aankloppen als de scharniertjes van je ballenkistje het 
dreigden te begeven. Een butje bijkleuren, een puntentellertje weer soepel te laten draaien, ja zelfs 
een lekke fietsband van één van de dames werd ter plaatse door mijn vriend Jan snel en vakkundig 
gerepareerd. 

Sinds Jan een nieuwe vriendin heeft doet hij nagenoeg niets meer aan klusjes bij de club. Dat ligt 
niet zozeer aan die nieuwe vriendin, nee, haar hond blijkt de boosdoener. Toen Jan zijn nieuwe 
liefde voor het eerst ontmoette, had hij door zijn roze brilletje haar trouwe druktemaker eigenlijk 
niet eens opgemerkt. Een paar maanden geleden was zij evenwel samen met het dier bij vriend Jan 
ingetrokken. Natuurlijk is hij nog altijd zeer verzot op de schone deerne maar haar hond kan hij zo 
langzamerhand wel wat aandoen. 

'Wat voor merk of type hond is dat dan wel?' vroeg ik hem. 'Geen bescheiden idee,' zei Jan 'ik weet 
niet eens of het een mannetje of een vrouwtje is maar ik noem het een bijtgrage teef. Het is nog een 
jong ding en werkelijk alles bijt dat kreng stuk. Het bankstel thuis is al net als de meeste deuren 
behoorlijk beschadigd. Bijna al mijn klompen en laarzen bij de achterdeur zijn ondraagbaar 
geworden. Mijn auto is in korte tijd wel duizend euro minder waard geworden. En een poos geleden
kreeg ik een paar van die nepleren puntentellertjes mee van de club om die thuis even weer soepel 
gangbaar te maken. Wat denk je? Allemaal stukgebeten door dat mormel.' 

De verzekeringsadviseur had al tegen Jan gezegd: 'Zij uit je huis of jij uit de verzekering.' 
Vanmiddag trof ik mijn vriend Jan eindelijk eens weer op de club. Hij keek nog wel een beetje sip 
met nog van die halfbetraande oogjes, hij droeg gloednieuwe klompen en had naast zijn kistje met 
boules gelukkig ook weer zijn toverdoos(*) bij zich...

*) Jans handig gereedschapskoffertje



Hondenbaan

'Blijkbaar kennen wij elkaar nog niet, monsieur l'arbitre, je m'appelle Pierre S. Cargot, enchanté.' 
Maar met een grappig bedoelde opmerking zijn we er natuurlijk niet...

Onlangs, op een interessant toernooi, stond de scheidsrechter al enige tijd op korte afstand naar ons 
te kijken. Ik dacht werkelijk dat hij geïnteresseerd was in ons spel. Helaas. Plotseling komt hij naar 
mij toegelopen en zegt 'Mag ik u erop wijzen dat u te traag speelt? Wilt u de 1-minuut regel in acht 
nemen?' Ik stak hem mijn hand toe en stelde mij met bovenstaand zinnetje aan de beste man voor. 
Even twijfelde ik of ik mijn grapje verder moest vervolmaken en hem eventueel cynisch zou gaan 
vragen of zijn opmerking nu wel of niet een officiële waarschuwing inhield. Om mijzelf niet meer 
dan nodig uit mijn concentratie voor de wedstrijd te halen en ook om hem niet in verlegenheid te 
brengen, liet ik het erbij. Hij gelukkig ook.

Het lijkt mij trouwens een hondenbaan om scheidsrechter van een petanque-toernooi te zijn. Je doet 
het meestal goed voor het éne team maar je ziet het tegelijkertijd natuurlijk vreselijk fout voor het 
andere team. Ondanks je vrijwillig gedane opleiding kun je het zelden of nooit goed doen voor alle 
partijen en nog minder word je bedankt voor je wijze uitspraken. Waar doet een arbiter het allemaal 
eigenlijk voor, denk ik vaak. Is het om de club of om de sport in het algemeen een dienst te 
bewijzen? Soms speelt heel even de gedachte door mijn hoofd dat hij misschien wel zo nodig moet 
om zijn eigen gevoel van hoogwaarde bevestigd te zien. Ze schijnen te bestaan, personen die een 
heel ander mens worden zodra ze één of ander officieel uniform of tenue aantrekken.

In de petanque-wereld kan ik mij zo iemand trouwens nauwelijks voorstellen. Net als de vele andere
vrijwilligers in onze sport is een scheidsrechter natuurlijk ook gewoon een aardig iemand die zich 
naast het zelf beoefenen van de sport, er zich ook sociaal mee bezig wil houden. En een beetje 
sociaal bezig zijn is niet alleen een gezellig praatje onder elkaar maar houdt ook in dat er o.a. 
vrijwillige bestuursleden, schoonmakers, EHBO'ers en mensen voor de organisatie, bardienst en 
onderhoud van het clubgebouw moeten zijn. 

In dat rijtje van mensen die net dat beetje extra voor de club of de sport overhebben hoort natuurlijk
ook de scheidsrechter. Daarvoor gaat hij geheel vrijwillig en zonder enige vergoeding een heel 
seizoen op cursus en volgt in zijn vrije tijd ook nog eens met regelmaat opfrisdagen om bij te 
blijven en de toepassing van de spelregels paraat te houden. Tijdens een leuk toernooi kan hij 
jammer genoeg niet eens meespelen. De enige vergoeding is slechts het vinden van een beetje 
voldoening in zijn goede werk. We mogen dan ook best eens wat meer respect hebben en eens vaker
'dankjewel' zeggen tegen deze beste man of vrouw.



Hunnig 

"Aj' d'r een betie hunnig ansmeert, plakt et beter," sprak mijn zwaar dialectsprekende vriend Jan met
een twinkeling in zijn ogen. 

Het was alweer meer dan twintig jaar geleden dat mijn vriend Jan van zijn moeder de fraaie oude 
boerenhoeve had geërft. Zijn vader was al overleden toen Janneman nog maar net vier was. Zoals 
wel meer gebeurt met jongetjes die alleen, en hangend aan moeders rokken zijn opgegroeid, was er 
van vriend Jan ook echt zo'n typisch typetje geworden. Een typetje waar eigenlijk niets mis mee is, 
maar toch... 

Vriend Jan had door de jaren de landerijen rond de hoeve goeddeels verkocht aan omliggende 
boeren en een paar hectare omgeturnd tot een landelijke camping met plaats voor een vijftigtal 
caravans, tenten en wat dies meer zij, en een groot speelveld voor petanque. Jan was altijd een goed 
gastheer voor zijn gasten en de meeste van hen kwamen een volgend jaar graag nog eens bij hem 
terug. Ik ben al jarenlang één van hen. 

Ook nieuwkomers hadden vaak al na één of twee dagen door dat er toch iets vreemds aan de hand 
was met Jan. In de vele roddeltjes onder de vaste gasten was de conclusie dan meestal dat er een 
vrouw ontbrak. Niet eens zozeer een dame als gastvrouw van de camping maar vooral een vrouw in 
het leven van Jan. Velen vroegen zich dan tegelijk af of Jan eigenlijk wel oog zou hebben voor het 
andere geslacht. 

Een paar weken geleden was ik voor het eerst dit jaar weer eens te gast op de camping van vriend 
Jan. Op mijn korte herverkenningstocht vielen mij een aantal subtiele veranderingen op. Hier en 
daar stond een vers bosje bloemen of was er iets leuks aangeplant. Bij het sanitair waren ramen, 
randjes en richeltjes net iets schoner dan voorgaande jaren en hing er hier en daar een handdoekje 
en een fris luchtje uit een spuitbus. Ook hingen her en der schilderijtjes of andere tierelantijnen en 
snuisterijtjes. Dat was toch eigenlijk allemaal niets voor vriend Jan, leek mij. 

De tweede avond van mijn verblijf kwam Jan op zijn ronde over het veld plotseling naar me 
toegelopen en nam ruim de tijd om even bij te praten. "Ja, er is het afgelopen jaar nogal wat 
gebeurd," zei Jan, "het dak is deels vernieuwd, er zijn meer stroomaansluitingen gemaakt en de 
waterleiding...". Ik onderbrak hem in zijn opsomming van nieuwigheden en zei: "Volgens mij zie ik 
ook een dame in het aura rondom je zweven. Is dat misschien de grootste en belangrijkste 
aanvulling van het afgelopen jaar?" 

"O ja," gaf Jan direct toe, "één van de laatste sologasten van vorig jaar is blijven plakken. We 
hebben haar tent inmiddels maar naar de vliering gebracht en ze slaapt nu al ruim een halfjaar in 
mijn bed." "Hoe heb je dat toch voor elkaar gekregen, Jan?" wilde ik het naadje van de kous weten. 
"Och, striek hier en daor een betie hunnig an, dan blieven de bijgies en de bloemegies vanzelf 
plakken," was de jongensachtige uitleg van zijn pril geluk. 

Was het in het petanque-spel ook maar zo eenvoudig. Hier en daar een beetje honing aangesmeerd 
en de bal kleeft aan het butje of ketst gemakkelijk tegen een te beschieten bal... 



Intensief

In een advertentie werd een apparaat aangeboden voor intensieve massage. Dat was precies wat ze 
nodig had... 

De ruim zeventigjarige Annie speelde al jaren met heel veel plezier petanque. Ze mocht dan wel de 
zeventig zijn gepasseerd maar gedroeg zich op de baan vaak nog als een jonge deerne. In 
tegenstelling tot veel van haar leeftijdgenoten had Annie eigenlijk ook nooit lichamelijke klachten. 
Geen problemen met haar knieën, geen last van haar heupen, geen opgezette benen, niets van dat 
alles. Maar nu, een paar dagen na een heftige training en het spelen van een driedaags toernooi 
voelde ze plotseling een spiertje trillen. Het hield maar niet op en zat precies tussen de 
schouderbladen op haar rug. Een lastige plek, ook al omdat ze er met haar handen net niet bij kon. 

Bij het bladeren in één van de bekende damesbladen viel haar oog op een advertentie waarin een 
apparaat werd aangeboden voor intensieve massage. De prijs zag ze wel overheen en het leek haar 
op de foto precies een ding met de juiste lengte om het almaar trillende spiertje te kunnen bereiken. 
Dit bespaarde haar ongetwijfeld een paar bezoekjes aan een fysiotherapeut, zo dacht ze. 

Op dinsdagmorgen bezorgde de post het pakketje. Nadat Annie de kleurige doos had opengemaakt 
ging ze er meteen mee aan de slag. Ze zette de knop op stand 1 en toen het ding licht begon te 
brommen schoof ze wat met het uiteinde over haar schouder precies op de plek van het nog altijd 
vervelend trillende spiertje. Het gaf haar een goed gevoel over de aankoop. Ook de volgende dagen 
ging ze er wel een keer of drie per dag even voor zitten om met de gezellig snorrende staaf het 
spiertje te masseren. En het hielp. Na ruim een week van intensief gebruik lieten de batterijen het 
evenwel afweten. Noch op de laagste, noch op de hoogste stand zat er nauwelijks beweging meer in
het ding. 

Ze stopte de privé masseur in haar handtas om tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen ook
even nieuwe batterijen te gaan halen. In de winkel zette ze het apparaat rechtop op de servicebalie 
en vroeg de medewerker er nieuwe batterijen in te willen stoppen. De jongeman verslikte zich bijna,
bloosde aan meer dan beide wangen en durfde het ding nauwelijks aan te raken. Zoals vrouwen wel 
vaker wat keuvelen tijdens het wachten vertelde Annie ongevraagd dat ze het toch wel raar vond dat
de batterijen al na ruim een week leeg waren. 'Maar mevrouw, hoe vaak gebruikt u hem dan?' vroeg 
de jongen wat onhandig. 'Nou, iedere dag wel, en ten minste wel drie keer op een dag. Ik heb er 
veel baat bij.' Niet alleen de jonge medewerker wist niet waar hij moest kijken, ook de mensen die 
in de rij waren aangesloten hadden zichtbaar moeite met de situatie. Annie was zich echter van geen
kwaad bewust. Uiteindelijk kwam het met de nieuwe batterijen toch nog in orde. 

Drie dagen later kwam er een mevrouw bij Annie op bezoek voor een intake-gesprek. Ze had een 
paar weken geleden een brief van de gemeente gekregen die haar erop attent maakte dat ze 
thuishulp kon aanvragen. Ze dronken gezellig samen koffie en de mevrouw stelde allerlei 
persoonlijke en huishoudelijke vragen over wat ze nog wel kon en wat zo langzamerhand toch wel 
iets minder gemakkelijk ging. Annie vertelde uitbundig over het spelen van petanque maar dat ze de
laatste tijd toch wel eens wat last kreeg. Na de vragenlijst wilde de mevrouw graag even met haar 
door het huis om te kijken waar en hoeveel hulp ze nodig zou hebben. In de slaapkamer 
aangekomen stond haar zachtroze masseur parmantig rechtop op een tafeltje waarboven een spiegel 
hing. De mevrouw bloosde nagenoeg onzichtbaar maar vroeg Annie waarom dat apparaat daar zo 
opvallend stond. 'Nou, die gebruik ik telkens wel een paar keer per dag. Hoezo?' 

Als ze in aanmerking wilde komen voor thuishulp, stelde de mevrouw haar voor om dat ding toch 
liever op te bergen, bijvoorbeeld in het nachtkastje naast haar bed. Voor de vaak nog jonge meisjes 
van de zorggroep was het toch altijd even schrikken bij zien ervan, zei ze. Annie begreep hier niets 



van maar liet ten slotte luid en duidelijk weten dat ze dan geen thuishulp nodig had en wel wat 
minder petanque ging spelen. Of misschien juist wat meer om haar spieren te trainen. 

Inmiddels is Annie bijna tachtig, speelt op toernooien nog altijd de sterren van de hemel en heeft 
zowel door het spelen maar vooral ook door het regelmatig gebruik van haar dildo, al haar spieren 
nog volledig onder controle. 



Klepelklok

Onlangs speelde ik, als partner in een doublette, weer eens een partij samen met mijn allerbeste 
vriend Jan. Onwillekeurig moest ik al direct bij aanvang denken aan het zinnetje 'Er zat een honing 
op mijn bij'. Een zinnetje uit een nog ongeschreven kromdicht. 

Wij hadden de toss gewonnen en mochten, na het zoeken van de speellokatie van onze voorkeur, de 
eerste boule dus werpen. Dat deed vriend Jan dan ook, maar dat laatste wel wat al te letterlijk. 
Nadat we over en weer onze wensen voor een prettige partij hadden uitgewisseld, speelde vriend 
Jan de eerste bal nog vóór het but was uitgeworpen en vroeg mij toen dwaas het but erbij te werpen.
Onze tegenspelers waren het hier niet mee eens. We riepen in al onze onschuld de arbiter erbij, hoe 
dit probleem nu op te lossen. Die vond dat het but niet volgens de regels was uitgeworpen en dat het
daarom alsnog moest worden gedaan. Nog voor dat te doen maakte mijn vriend Jan toen eerst nog 
een paar gaatjes dicht en nam terloops zijn bal weer mee.

'Je lijkt op een verstrooide professor' zei ik hem. 'Professor en verstrooid zijn, gaat niet samen,' 
kreeg ik als antwoord. 'Je moet eerst professor zijn en als je dood en bent gecremeerd kun je eerst 
verstrooid geraken.' Blijkbaar werden bij vriend Jan wat klepeltjes en klokken door elkaar gehaald. 
Dat overkomt mij trouwens ook nogal eens. Als ik beter zou kunnen plaatsen, schiet ik domweg en 
soms andersom. Ook over regels van tactiek moet ik nog zoveel leren. Maar van veel leren kun je 
dus verstrooid geraken of moet ik dan eerst professor in de petanque-sport worden..?



Magie

Het viel mij als nieuwkomer in deze sport op dat het spelen van petanque in een aantal opzichten is 
te vergelijken met een magisch ritueel uit de hekserij. De rituelen kennen deels een vaste opzet, 
waarbinnen vaak een eigen invulling wordt aangebracht. Een ritueel begint gewoonlijk met het 
trekken van de magische cirkel (werpcirkel) en het elkaar toewensen van een prettige en sportieve 
partij (aanroepen van de magie). 

Met behulp van de cirkel wordt een omgeving gecreëerd waarbinnen de heks (speler) zich 
afschermt voor negatieve krachten van buitenaf en het ritueel aldaar verder kan uitvoeren. De cirkel 
wordt dan ook gezien als een plek waarin de opgewekte krachten zich kunnen bundelen en 
versterken (concentratie), omdat zij binnen de ruimte van de cirkel gevangen blijven tot zij gericht 
worden vrijgelaten (werpen). Binnen de cirkel vindt het eigenlijke ritueel plaats. Na afloop van het 
ritueel wordt de cirkel weer geopend, afgebroken en verlaten. 

Kortgeleden maakte ik gebruik van deze wetenschap. Te beginnen in het oosten tekende ik met de 
klok mee een werpcirkel. Die ontdeed ik van kwade elementen door met mijn ballendoekje 
zorgvuldig de cirkel te schuieren. Nadat ik ook mijn drie boules uitvoerig had gereinigd, legde ik 
het doekje aan de oostzijde, bij het begin en tevens het einde van de cirkel. Tot mijn stomme 
verbazing wierp ik drie perfecte carreaux achter elkaar. Met de schrik in mijn benen heb ik de cirkel
ritueel geopend en afgebroken en mijn boules met de eerbiedigheid van een monnik teruggelegd in 
het zacht van mijn beukenhouten kistje. Totaal ontdaan ben ik naar huis gefietst en op de bank in 
een diepe, diepe slaap gevallen. 

Rituelen worden in de hekserij vooral uitgevoerd tijdens de acht jaarfeesten. Vier van deze feesten 
vallen samen met het begin van de seizoenen. Bijna iedere JdB-vereniging organiseert wel een 
voorjaars-, een midzomer-, een herfst-, een midwintertoernooi en nog een stuk of vier andere 
toernooien. Toeval..?

Een ander ritueel is de 'koek-en-zopie'-ceremonie. Hierbij worden door heksen in de coven 
(kantine) voedsel en drank gedeeld. Dit ritueel is bedoeld om je weer te gronden, je weer met beide 
benen op de grond te laten staan. Volgende week zal ik toch eens opletten of er misschien ook echte 
heksen bij onze club spelen...



Mierenzuur

Bijna was ik voor mijn middagdutje buiten, in slaap gevallen maar nog net voordat mijn ogen echt 
dicht vielen zag ik ze gaan. Wel honderd donkerrode mieren zag ik op de stam van een oude plataan
op en neer, en heen en weer rennen. Half in slaap en half nog wakker kon ik ook na geruime tijd 
niet bedenken wat zo'n honderd mieren al rennend op de stam van een oude boom hebben te 
zoeken. Hoewel mieren bekend staan om hun werklust, zag ik niet één van hen bezig met een 
hamer, een stofdoek of een ander stuk werktuig. Zoals de meeste diersoorten zullen ook mieren wel 
net als mensen, de hele dag bezig zijn met eten, drinken en paren om zichzelf en daarmee de soort 
in stand te houden, bedacht ik. Maar om te eten neem je gewoonlijk even rustig en onbewogen de 
tijd. Om eten te zoeken ga je toch niet zo kris-kras tekeer als deze mieren, maar zou er iets meer 
systeem zitten in het zoeken. Hoe mieren precies paren weet ik niet maar ik kan mij niet voorstellen
dat zoiets telkens even vlug-vlug gebeurt tijdens het op en neer rennen op de stam van een oude 
plataan. Zo dacht ik, en zo zouden mieren ook wel denken, leek mij. 

Na het schouwspel een kwartiertje te hebben aangekeken maar nog steeds geen doel, nut, oorzaak 
of gevolg te hebben kunnen ontdekken, pakte ik één miertje heel voorzichtig op. Het was een zij 
want ik zag nergens een rits, een knoop of een stukje klittenband waarachter iets van een pinkeltje 
verborgen zou kunnen zitten. Bijna fluisterend vroeg ik wat ze eigenlijk met elkaar aan het doen 
waren. 'We spelen petanque,' zei ze, 'zie je dat dan niet?' 'Eh, nee, nou ja, natuurlijk, dat dacht ik al, 
maar wilde het toch even zeker weten,' loog ik een beetje dom. 'Maar ik zie nergens butjes of 
boules,' merkte ik toen heel scherpzinnig op, 'en hoe werkt het met de zwaartekracht bij jullie spel 
in zulke rechtopstaande bomen?' 'Kijk,' zei ze nu wat kribbig, 'daar hebben wij onze truukjes voor. 
Jullie mensen, of zoals wij jullie meestal noemen, grote lomperikken, jullie trappen en gooien bij 
het spel vaak heel veel mieren dood. Wij raken of vertrappen niets, niemand en zeker geen grote 
lomperikken en daar zijn we rijkelijk voor beloond. En zet me nu maar gauw terug want ik word 
geroepen. Ik ben de schutter van ons team en we willen de finale winnen want dan zijn we 
kampioen en krijgen heerlijk mierenzuur te drinken.' 

Toen ik een uurtje later wakker werd was er op de boomstam geen mier meer te bekennen. Geen 
enkele feestvreugde van winnaars of tranen van verliezers te zien. Of het nu op een reguliere 
speelmiddag, een spannend toernooi voor lomperikken is of slechts toe te kijken naar verticaal 
petanque spelende mieren, soms begrijp ik dus nog maar weinig van het spel. 



Ondergoed 

In tegenstelling tot veel andere sporten is het bij het spelen van petanque tijdens het eigen 
clubmoment, niet van het grootste belang wat voor kleding je draagt. Maar zorg er liever wel voor 
dat je ondergoed in een goede conditie verkeert... 

In mijn jeugd heb ik wel eens op schaatsen gestaan, wel eens gevoet-, gehand- en korfgebald. Op 
middelbare leeftijd heb ik mijn eerste meesterpunten behaald met bridge en kwam ooit tot handicap 
vijfenveertig in de golfsport. Het was mij eigenlijk nooit eerder opgevallen maar sinds vorige week 
ben ik erachter, dat voor bijna iedere sport toch altijd wel een vaak ongeschreven kledingvoorschrift
geldt. Vroeger wellicht iets minder, maar tegenwoordig zie je vooral schaatsers, zwemmers en 
wielrenners in strakke pakken voorbij flitsen. Ze zeggen wel, dat de juiste kleding ook alles te 
maken heeft met het behalen van nog betere prestaties. 

Bij het kaartspelletje bridge, maar ook bij golf, zijn de overigens ongeschreven regels iets minder 
streng. Maar het valt wel op dat veel heren uit een soort van verplichtheid door hun vrouwen in 
ongemakkelijke vrijetijdskleding zijn gestoken. Ongemakkelijk, want hij straalt dan een 
ontspanning uit die helemaal niet past bij de man van het strakke pak met stropdas en zijden sjaaltje,
zoals hij doordeweeks gekleed gaat. Bridgevrouwen zijn veelal opgeleukt en behangen met de halve
voorraad aan gouden of zilveren opsmuk uit de huiselijke brandkast. 

Hoewel ik er dus blijkbaar voelsprieten voor heb, is het mij als beginnend petanque-speler nog niet 
opgevallen of bij dit edele spel misschien ook een ongeschreven voorschrift geldt, voor wat betreft 
de outfit. Een aantal figuren loopt in een t-shirt, bodywarmer of sportjack al dan niet met het 
opgedrukte of geborduurde embleem van de club. Er loopt ook een enkeling in kledij rond waar een
beetje bouwvakker nog niet mee op de steiger wil worden gezien. Hij zal wellicht niet getrouwd 
zijn... 

Het was één van de warmste dagen van deze zomer dat ik samen met een dame een doublette 
speelde tegen een andere dame en een heer. Het ging er erg gezellig aan toe. Hoewel iedereen 
werkelijk wel zijn stinkende best deed om zoveel mogelijk punten te verzamelen, waren de leuke 
opmerkingen en af en toe een bulderende lach niet van de lucht. Na ongeveer acht boules in de 
derde speelronde gegooid te hebben, wilde één van de dames in een achteraf klaarblijkelijk toch net 
te korte jurk, de precieze afstand tussen het but en twee boules gaan bemeten. 

Met haar van gezondheid blakende 'derrière' naar ons bij de werpring toegekeerd, met gestrekte 
knieën ver voorovergebogen zoals alleen vrouwen dat kunnen, bracht zij het meetlint in stelling. 
Juist op het moment dat de andere dame in ons gezelschap haar opmerkzaam wilde maken over 
onze inkijk op haar meer intieme zaken, gebeurde het. Er knapte iets en er hing plotseling iets met 
zachtroze kant op haar knieën... 

 



Revi(tali)seren

Computers krijgen meestal de schuld dat er van alles een beetje of soms ook heel erg mis gaat. Een 
enkele keer zal dat zo zijn. Helaas is het meestal niet de computer die de fout maakt maar is de 
mens de zwakste schakel in dit geheel. De kapotte motor van een auto wordt vaak gereviseerd. Een 
computer die stuk is wordt gewoonlijk helemaal en vaak door het nieuwste model vervangen. 

Sommige regeltjes en protocollen in onze sport zijn in deze snelle tijd ook behoorlijk aan slijtage 
onderhevig. Ze zullen niet gauw echt stuk gaan maar hebben van tijd tot tijd zeker onderhoud nodig.
Het bestuur van onze bond is intussen begonnen met een behoorlijke revitalisering. Voor afdelings- 
en verenigingsbesturen lijkt mij dit ook een mooie aanleiding eens echt kritisch naar de eigen - vaak
ingesleten - structuren te laten kijken. 

Zo schijnen er een behoorlijk aantal verenigingen te bestaan waar een aantal bestuursleden zijn die 
soms wel meer dan twintig jaar geleden de club mede hebben opgericht. Voorwaar, een hele 
prestatie en alle lof en eer maar is het nog altijd wijs? Zonder dat zij het zelf door hebben zijn ze 
van een energieke veertiger intussen een gezapige pensionado geworden en het is nog maar de 
vraag of diegene dan nog altijd de juiste persoon op de juiste bestuurdersstoel is. 

Over het algemeen zitten de wat oudere mensen niet op al te grote veranderingen te wachten. Veel 
jeugd daarentegen schijnt verslaafd te zijn aan telkens iets nieuws. Als onze sport de ouderen onder 
ons graag als lid wil behouden maar daarnaast ook meer jeugd bij onze sport wil betrekken, zal er 
ook bij verenigingen een goede mix moeten worden gevonden. Persoonlijk zie ik bij verenigingen 
nog liever een soepele scheiding tussen spelers met C- en W-licentie. 

Laat recreante spelers vooral gezellig met elkaar spelen zonder zich te hoeven ergeren aan jeugdig 
talent die telkens hun fraai gerolde ballen wegschieten. En laat dat jong en jeugdig volkje vooral 
elkaars ballen wegschieten in plaats van de oudjes telkens in hun spel te dwarsbomen. Maak als 
oudere, voor een goede mix in het bestuur, maar eens wat vaker plaats voor een jeugdlid met frisse 
ideeën, denk ik af en toe. 



Scheids..! 

Het gebeurde onlangs op een groot en goed gedoteerd toernooi dat de arbiter bij een spel werd 
geroepen. Als toeschouwer had ik het hele spelverloop van deze speelronde al een tijdlang gevolgd. 

Zo te zien een vader en een zoon (team A) speelden een doublette tegen een man en een vrouw 
(team B). Bij een stand van 11-11 lag team A op punt, op een erg moeilijk te verbeteren plaats. De 
bestliggende boule lag niet alleen moeilijk vanwege de tamelijk korte afstand tot het but maar ook 
nog eens halverwege tegen een heuveltje. De bal was teruggerold tegen een klein takje. 

De mannelijke tireur van team B heeft al zijn kruid reeds verschoten maar na langdurig overleg 
werpt zijn vrouwelijke partner dan de perfecte bal die neerkomt vlak tegen de top van het heuveltje, 
vervolgens iets terugrolt en nu op punt tegen de bestliggende bal van team A aan blijft liggen. Haar 
teamgenoot springt van blijdschap letterlijk een gat in de lucht en roept bij het neerkomen: Punt 
voor ons! Hij beent met grote passen naar het scorebord en werkt de stand bij: 11-12. 

Blijkbaar is iedereen er van overtuigd dat dit de laatste te spelen bal van deze speelronde was. Team 
A gaat er klaarblijkelijk vanuit dat team B met nog één resterende bal liever het éne punt neemt dan 
met het werpen van haar laatste bal het grote risico te lopen het punt alsnog weg te geven. Haar 
partner blijft nog enige tijd euforisch tekeer gaan over haar laatst geworpen bal. So far, so good. 

Team A neemt na het uitbarstende geweld van team B vervolgens als eerste zijn bestliggende bal 
weg waarbij de punt scorende bal van team B vrijelijk de helling afrolt, een paar andere ballen 
verplaatst en dan ergens tot stilstand komt. Op dat moment realiseert de vrouw zich dat zij nóg een 
te spelen bal heeft en haar teamgenoot, intussen met beide benen teruggekeerd op aarde, ruikt 
plotseling de kans op winst van de hele partij. Hij laat team A geen keus: er is nog een te spelen bal 
terwijl de op punt liggende bal door het wegnemen is verplaatst. Hij eist daarmee de hele partijwinst
op. Hier is team A het natuurlijk niet geheel en al mee eens. 

Na over en weer wat gemurmel en gemor legt team A intussen zijn niet gemarkeerde maar wel 
weggenomen bal (ongeveer) terug op zijn plaats bij het takje en legt de op punt liggende bal van 
team B er ook (ongeveer) op de juiste plaats bij terug. De man van team B corrigeert daarna de 
ligging van beide ballen nog enigszins, waarbij team A vervolgens niet instemt met de nieuwe 
ligging van beide ballen. Nog net voordat de eerste klap van een daalder zal worden uitgedeeld, 
wordt de scheidsrechter erbij geroepen. 

De arbiter kan in eerste instantie natuurlijk niet veel anders dan de huidige ligging van de gespeelde
ballen in ogenschouw nemen, telt de geworpen boules en ziet het probleem dan ook niet. Er ligt 
immers duidelijk een bal op punt en uit het tellen van de ballen blijkt dat er nog een bal kan worden 
gespeeld. 'Vertel, wat is het probleem.' 

Er zijn nogal wat mensen die met handen en voeten beginnen te spreken, vooral als de emotie van 
winnen of verliezen hen de baas wordt. Zowel team A als B geven blijk van veel emotie en leggen 
onder het oog van de scheids en onder veel gebruik van woorden, handen en voeten om beurten 
maar ook tegelijkertijd allerlei ballen zoals zij meenden dat ze zouden moeten liggen. In alle tumult 
heb ik de woorden van de arbiter helaas niet kunnen verstaan maar ten slotte zag ik de heer van 
team B de stand op het scorebord terugdraaien naar 11-11 en werd deze speelronde op advies van de
scheidsrechter(?) helemaal overgespeeld. 

Mijn leermoment van dit schouwspel: als niet alle ballen zijn gespeeld, spreek dan luid en duidelijk 
met elkaar af dat de speelronde ten einde is, de puntentelling akkoord is en blijf tot die tijd vooral 
met je tengels van de ballen af. 



Status 

Onlangs kreeg ik van een vrouwelijke lezer van dit blad een oorknopje toegestuurd. Althans in 
eerste instantie dacht ik dat het een oorknopje was, maar dat was het niet. Het was een speld. Een 
geplatineerd drukknoopspeldje, met het silhouet van een petanque-speler in actie, om bijvoorbeeld 
op het revers van een jas te kunnen drukknopen. Ik heb het trouwens niet op het revers van één van 
mijn jasjes maar voor op mijn clubpetje gedrukknoopt (of is het drukgeknoopt?). Voorop dat petje 
stond al pront een 'P' van mijn favoriete sport geprint en achterop staat onze clubnaam. Lang heb ik 
lopen dubben of ik het gekregen speldje voor of achter die letter 'P' zou drukknopen. In de bolle 
buik van die letter had het ook gekund maar dat vond ik persoonlijk net iets minder chic. 

Van de schenkster van het speldje was er een begeleidend briefje bij met erg lieve woorden en ook, 
dat het presentje was bedoeld om mij een zekere status te geven. Niet alleen uit beleefdheid maar 
ook werkelijk gemeend, heb ik de afzendster natuurlijk uitvoerig bedankt voor haar spontane gift. 
Het zinnetje uit haar briefje 'om je een zekere status te geven', bleef evenwel maar in mijn hoofd 
rondzingen. Geeft een bepaald speldje op het revers van een jas status? En zo ja, wat voor status? Ik
ken natuurlijk speldjes die gekregen zijn na jarenlange trouwe dienst of zo. Ik was trouwens al lang 
blij dat er niet expliciet een hogere of lagere status of iets dergelijks stond geschreven. En wat kan 
of moet ik eigenlijk met een status in de petanque-sport? Status betekent in dit verband en in mijn 
beleving zoiets als aanzien, verworven door een al dan niet speciale prestatie. 

Ondanks - al zeg ik het zelf - best al wel een aantal leuke prestaties als beginneling in deze sport, 
die ik overigens voor een groot deel aan mijn verschillende doublet- en tripletpartners heb te 
danken, neem ik genoegen met een rangorde net iets boven het gemiddelde niveau van de club. 
Misschien wel jammer voor mijn club maar veel meer ambitie dan een zesje of een zeventje heb ik 
nu eenmaal niet. Meer status dan een goede gemiddelde zal ik dus nimmer halen. Dit speldje ga ik 
vanaf nu natuurlijk wel met ere dragen maar ik hoop toch niet dat alle lezeressen mij een speldje 
gaan bezorgen om mij daarmee een bepaalde status te bezorgen. Ik zou er nog van naast mijn 
schoenen kunnen gaan lopen... 



Steekjes

Iedere breier laat wel eens een steekje vallen. In het edele petanque kom ik af en toe ook gevallen 
steekjes tegen. In tegenstelling tot bij het breien, waar dat steekje gewoonlijk direct weer op de 
pennen wordt opgenomen en er driftig verder kan worden gebreid, laten we bij petanque het 
gevallen steekje vaak gewoon in een hoek van het speelveld liggen. De vrijwilligers van de 
reinigingsploeg hebben er na afloop van het toernooi vaak hun handen aan vol, al die gevallen 
steekjes op te ruimen. 

Op een groot toernooi zag ik enige tijd geleden ergens in een hoek van het speelveld een stapel 
gevallen steekjes liggen waar je wel een XXL-trui van zou kunnen breien. Ik sprak de gevallen 
steekjes aan en vroeg hen waarom zij daar lagen en blijkbaar niet terug waren opgenomen. 

- Het eerste steekje: Ik lig hier omdat een speler, blijkbaar opzettelijk en met grote regelmaat, wel 
meer dan tien centimeter buiten de werpring stond, en er door niemand iets van werd gezegd (art. 
6). 

- Het tweede steekje: Ik lig hier omdat een speler met regelmaat tijdens een werpronde oefenballen 
gooide, en er door niemand iets van werd gezegd (art. 17). 

- Het derde steekje: Ik lig hier omdat een team met grote regelmaat niet binnen de minuut zijn 
volgende boule speelde, en er door niemand iets van werd gezegd (art. 20). 

- Het vierde steekje: Ik lig hier omdat... 

Toen ik begripvol maar hoofdschuddend verder liep zag ik in een andere hoek van het speelveld een
grote hoop met pluimen en schouderklopjes liggen. Die stapel was gelukkig vele malen groter dan 
de stapel gevallen steekjes, maar toch... 



Un petit étonnant bonhomme

C’est un vendredi après-midi vers les cinq heures que je le rencontre sur une aire pour camping-cars
à Bordeaux. Un étonnant bonhomme portant une chemise des plus singulières. Il vivait de rêves et 
dans ses rêves.

Je gare mon vieux camping-car juste à côté d’un véritable tas de ferrailles sur roues. D’un coup mon
véhicule paraît comme neuf. Avant d’être tout à fait immobilisé, je le vois arriver et m’indiquer par 
de grands gestes qu’il y a encore beaucoup de place derrière et à côté pour me garer. Je le remercie 
bien et commence mon installation pour les jours qui viennent. Le bonhomme ne me quitte plus 
d’un pas, il veut m’aider dans tout ce que je fais mais il est en fait tout le temps dans mes jambes. 
Finalement j’attrape deux canettes de bière et on s’assoie pour les savourer tranquillement.

- ‘Tu viens d’où exactement,’ je lui demande ‘et où va ton voyage ?’
- ‘Je viens d’où je vais en je vais d’où je suis venu,’ telle est sa réponse philo-cryptique. Une petite 
voix intérieure me dit ‘attention avec tes préjugés, ce gars n’est pas ce qu’il semble être et ne 
semble pas être ce qu’il est vraiment !’
- Curieux et intéressé je m’apprête à lui demander ‘tu fais ou tu faisais quoi dans la vie ? Voilà que 
le petit malin aperçoit  ma boîte avec mes boules de pétanque dans mon véhicule, il s’assoit à côté à
l’entrée de la porte coulissante et tapote sur la petite boîte en bois au rythme de chaque syllabe qu’il
prononce.
- Il me répond ‘Gastronomie c’était mon boulot et mon grand hobby c’est la pétanque’.

- ‘Pour ce qui est de la gastronomie, tout mon savoir se résume à faire cuire un œuf au plat et 
préparer une tasse de thé. Je lui confie alors, ‘par contre je vois que nous partageons de nombreux 
points communs avec la noble pétanque.’
- ‘Haha, viens !’ dit-il en m’invitant à jeter un coup d’œil dans son véhicule transformé en camping-
car. Et voilà que je découvre une véritable vitrine à trophées. Là où d’autres bricolent une 
kitchenette et un petit placard, lui a des étagères sur deux murs couvertes de coupes qui ont dû 
autrefois briller de tous leurs éclats. Dans tout ce barda il y aussi de vieilles couvertures qui 
pourraient être une sorte de lit. Un tout petit chien jaunâtre plein de nœuds dort dans son panier. 
Tout autour des morceaux de pain, beaucoup tartinés d’une couche gris verdâtre d’un autre âge.

- ‘Quels sont les trois derniers que tu as gagnés ?’ je lui demande. D’un grand geste il me montre 
toute la pièce, ce qui veut dire qu’à peu près tous peuvent être les trois derniers. Après en avoir 
regardé quelques-uns de plus près, je constate que les coupes et les timbales ont été distribuées lors 
de compétitions de divers sports, natation, aviron, équitation, pêche, tir, jeu de balle, pentathlon, 
saut en hauteur, en longueur et bien d’autres.
- ‘Formidable,’  je lui réponds euphorique, ‘j’espère vraiment un jour  atteindre ce niveau à la 
pétanque. Tous ces trophées viennent bien de la pétanque ?’ question superflue de ma part.
- ‘Ben, bien sûr M’sieur ! Tous,’ et mentant dans son propre rêve, ‘ici et à l’étranger, tous gagnés à 
la pétanque !’

Je devrais peut-être partager le rêve de ce bonhomme car c’est plus que probable que jamais je ne 
gagnerai autant de trophées. Qui sait si dans mon rêve je ne deviendrai pas un gastronome 
renommé.



Tandarts

Onlangs moest ik voor mijn jaarlijkse controle naar de tandarts. Gelukkig vond de beste man ergens
in een kies een piepklein gaatje. Hij genoot zichtbaar. Zoals ook de meeste voorgaande jaren 
constateerde hij ook hier en daar nog wat ketelsteen, kalkaanslag, tandplak of hoe dat overbodige 
beschermlaagje ook moge heten. Na de maximaal vijf minuten van intensieve inspectie vroeg hij 
mij twee nieuwe afspraken te maken aan de balie. Eén afspraak van vijftien minuten opnieuw bij 
hem om het gaatje te stoppen en een afspraak van vijftien minuten bij zijn collega de 
mondhygiëniste om het aangegroeide laagje grondig te verwijderen.

Bij de balie werden op twee verschillende dagen de afspraken gepland. Het gaatje groter boren en 
daarna vullen kon over ruim twee weken 's morgens om 10:15 uur en het reinigen van het volledige 
gebit schikte prima drie dagen later om 14:40 uur. Met een vriendelijke smile van oor tot oor vroeg 
ik de niet blonde afsprakenjuffrouw of het ook mogelijk zou zijn om die beide afspraken op één en 
dezelfde dag in te roosteren en dan het liefst direct achter elkaar. Dit was volgens haar niet mogelijk
en ze bleef mij niet begrijpend aanstaren. 'Vind u dat een rare vraag?' opende ik het gesprek 
opnieuw. 'Nou ja, eigenlijk wel,' reageerde de niet blonde dame. 'U vraagt mij twee afspraken te 
maken, ik doe mijn best, prik twee data in de overvolle agenda's van onze mensen en nu bent u het 
daar blijkbaar niet mee eens.' 

'Laat ik het zo stellen,' begon ik opnieuw en op mijn allervriendelijkste toon, 'van een beetje 
afsprakenmaakster had ik verwacht of misschien moet ik zeggen gehoopt, dat afspraken, voor zowel
de éne specialist als voor de andere specialist maar ook voor de klant, zo efficiënt mogelijk worden 
gemaakt. Het kan toch niet al te moeilijk zijn om die beide afspraken op een zelfde dag te plannen 
en dan direct achter elkaar?' Opnieuw keek ze mij aan met een alles verradende blik. Was zij nou de
planner en was ik werkelijk gek geworden of... 

In een triplette-partij, kortgeleden tijdens een toernooi, moest ik opeens aan mijn tandarts denken. 
Onze pointeur had een prima boule geplaatst. Twee mensen van de tegenpartij keken vol 
verwachting naar hun tireur. Toen die de bal vakbekwaam wegschoot maakte hij plaats in de cirkel 
en opnieuw keken twee mensen vol verwachting, maar nu naar hun pointeur. 

Rare boel eigenlijk. In een tete-a-tete partij moet ik het plaatsen en schieten allemaal zelf maar zien 
op te lossen. Een beetje goed proberen te plaatsen en af en toe een beetje goed proberen een boule 
van de tegenstander weg te schieten. Zo gauw je met een partner een doublette speelt of je speelt 
met z'n drieën een triplette dan worden die zelfde personen uit een tete-a-tete opeens specialisten op
een bepaald gebied. Net als bij de tandarts. Vroeger deed de beste man het allemaal zelf en meestal 
direct tijdens de eerste afspraak. Tegenwoordig moet er voor bijna iedere tand of kies een nieuwe 
afspraak worden gemaakt bij de juiste specialist. Dat mij dat ongeveer drie in plaats van één uur 
kost, is niet het probleem van de tandarts. 

Nee, natuurlijk geloof ik niet dat het iets met de vette facturering door tandartsen vandoen heeft. Of 
misschien toch? Commercieel tandendoktertje spelen levert natuurlijk wel net ietsjes meer op dan 
een hele middag een toernooi petanque!



Trolleyprobleem

Meestal, en zonder er waarschijnlijk erg in te hebben, staan we tijdens een spelletje petanque 
regelmatig voor een dilemma en ontstaat er een zo genaamd trolleyprobleem... 

Bij veel spellen en sporten is het heel gebruikelijk om, zoals bijvoorbeeld bij het damspel, één eigen
schijf te offeren om daarmee twee of zelfs meer schijven terug te kunnen pakken van de 
tegenstander of een aantal eigen schijven juist te behoeden. Klinkt simpel, gewoon die éne steen 
offeren en die het liefst dubbel en dwars terugpakken, nietwaar? De zelfde situatie maar dan 
toegepast op mensen geeft toch wat een andere kijk op de zaak. 

In een artsenpraktijk heeft een man snel een donorhart nodig, of hij zal onherroepelijk sterven. Een 
andere man in die zelfde praktijk heeft rond die zelfde tijd snel twee nieuwe donornieren nodig, of 
zal ook onherroepelijk sterven. Dan komt er een sportieve vent bij de dokter met een simpel 
botbreukje. Deze man heeft precies het juiste donorhart en precies een passend stel donornieren 
voor die andere twee mannen uit zijn praktijk. Denk je dat de arts deze éne sportieveling gaat 
offeren om de twee anderen van hun gewisse einde te redden? En als je geneigd bent om toch 
vooral maar niet in te grijpen, zou je in een vergelijkbaar geval, dit dan wel doen als je door het 
offeren van die éne persoon veel of zelfs heel veel mensenlevens zou kunnen redden? 

Neem je, met de allerlaatste boule nog in je hand het éne liggende punt, of ga je die bal alsnog 
serieus gooien met het risico de winst weg te geven of misschien toch nog een extra punt te kunnen 
scoren? Heeft het prijzengeld er misschien mee te maken? Voor een reep chocolade neem je het 
risico wel maar in een partij om duizend euro, dan toch maar liever niet, of wellicht juist andersom?
Hangt het misschien van je speelpartner af? Als het goed uitpakt ben je zijn complimenten 
waarschijnlijk al snel weer vergeten. Of ben je misschien bang om vreselijk op je donder te krijgen 
als je goedbedoelde worp mislukt? 

Gelukkig heb ik geen artsenpraktijk en kan ik mij prima redden zonder die vette hoofdprijs bij een 
partij petanque. Blijft over, de gedachte over mijn speelpartner. Ziet hij er erg sterk uit, moet ik 
bang voor hem zijn, of is het een jofele kerel die zelf toch ook wel eens een risicootje neemt? 
Natuurlijk ga ik een wijle met hem overleggen maar binnen de minuut van art. 20 uit het 
spelreglement, heb ik persoonlijk geen enkele moeite de juiste keuze, herstel, míjn juiste keuze te 
maken. 



Uitvinder

Naast het feit dat mijn allerbeste vriend Jan een grappenmaker maar ook een zeer behulpzaam en 
goed mens is, is mijn vriend Jan ook een man met gouden handjes en af en toe zelfs een groot 
uitvinder. 

Voor een samenkomst op 30 februari j.l. had onze petanque-vereniging op verzoek van mijn vriend 
Jan de gehele internationale pers uitgenodigd voor de presentatie van een onderhoudsvrije 
speelbaan. Om halftien druppelden de eerste internationale journalisten uit binnen- en buitenland 
binnen in de kantine en werden onder het genot van versgezette koffie verwelkomt door onze 
voorzitter.

Na het welkomstwoord werd mijn vriend Jan naar voren gevraagd om zijn uitvinding van de 
onderhoudsvrije speelbaan te demonstreren en tot in details toe te lichten. In drie talen (Plat, ABN 
en een mondvol Fries) begon vriend Jan zijn verhaal over met kunsthars verstevigd kippengaas met 
een grasmat van oude lappen patchwork en vloerbedekking voorzien van een fijne laag plastic 
kiezels. Het geheel kon mechanisch verticaal op en neer bewegen, zowel naar beneden als naar 
boven. In de onderste stand rust het geheel op een mat van zelfherstellend schuimplastic voorzien 
van gaten voor een gedegen afwatering. En in de bovenste stand kan de kiezellaag op de speelmat al
trillend weer als gladgeharkt op orde worden gebracht. 

Natuurlijk had mijn vriend Jan een - weliswaar kleinschalige - maquette gemaakt om het geheel te 
demonstreren. Uit de binnenzak van zijn colbert haalde Jan een beduimeld sigarenkistje te 
voorschijn. Onder de doos zaten een vijftal plastic buisjes geplakt die mij het meest deden denken 
aan het soort rietje waarmee de inhoud uit een glas of fles kan worden gedronken. Jan noemde die 
rietjes evenwel een vernuftig drainage-systeem. Aan alle vier zijden van de sigarendoos zaten kleine
hendeltjes en slingertjes. Mijn vriend Jan legde uit dat het hier een handuitvoering betrof maar dat 
die tegen een meerprijs kon worden uitgevoerd met elektromotoren of voor eventueel afgelegen 
gebieden ook wel met motoren op fossiele brandstof. Proefondervindelijk had Jan goede ervaring 
met motoren uit een oude 2cv. Ook konden tegen een meerprijs in de zijkanten sproeiers worden 
aangebracht voor beregening van de baan tijdens het droge seizoen.

Natuurlijk wilde de grote pers het systeem zien werken. Jan trok dan aan een hendeltje en draaide 
vakkundig aan een slingertje. Inderdaad kon je de plastic kiezels zien bewegen (of kwam dat door 
het schudden van de hele sigarendoos?). Een Franse journalist stelde een vraag over de bevloeiing 
en afwatering van het systeem. Daarop pakte Jan vanachter de bar een glas, vulde dat met water en 
goot de inhoud bovenop de sigarendoos. En wonder, nog geen seconde later stroomde het water 
onder de doos uit of langs het vernuftig drainage-systeem. Toen een Duitse persfotograaf vroeg het 
deksel van de doos even te willen lichten om daar een foto van te kunnen maken sprak mijn 
allerbeste vriend Jan de gedenkwaardige woorden: Dat gaan wij niet doen want daarmee zou ik het 
geheim van de uitvinding verklappen...



Verbazing

Ergert u zich wel eens aan een medespeler of aan een tegenstander? Op voorschrift van mijn 
huisarts heb ik dat intussen afgeleerd. Ik erger mij niet meer maar verbaas mij nog slechts. Zo 
verbaas ik mij er wel eens over dat bijvoorbeeld voor sommige spelers een gezellig 
woensdagmiddagpartijtje gezien wordt als een uiterst serieuze wedstrijd met vette prijzen. Vaak heb
ik de neiging om juist op die vrije speelmomenten eens iets uit te proberen wat ik in een echte 
wedstrijd niet gauw zal doen. In een echte wedstrijd speel ik graag een beetje op safe. 

Tijdens een vrij spelmoment probeer ik vaak - en soms ongemerkt - wat te oefenen en te spelen met 
bijvoorbeeld het meegeven van effect aan een bal, het spelen met de afstand en hoogte naar een 
'donne' of het tóch proberen van een zeer gewaagd schot. Niet alleen van recreatieve spelers hoor ik 
dan wel eens, en soms vervelend, commentaar bij alweer zo'n mislukt experiment maar ook wel van
ervaren wedstrijdspelers. 'Iedere partij moet je spelen als een echte wedstrijd,' is een stelling die mij 
al eens is toegeworpen. Van mij mag iemand dat vinden maar ik verbaas mij dus over die 
stellingname. 

Voor menig speler is zo'n woensdagmiddagpartijtje een gezellig uitje waarbij diegene vreselijk 
zijn/haar best doet om de partij als in een echte wedstrijd te winnen en dat ook van de ander 
verwacht. Voor mij is zo'n woensdagmiddagspelletje vooral ook een moment om eens iets uit te 
proberen in een vrij realistische spelsituatie. Zoveel mensen, zoveel boulers. Wat iedereen volgens 
mij wel van de ander mag verwachten is een beetje verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar. Het 
kost helemaal geen dikke eerste prijs om in plaats van vervelend commentaar gewoon eens glim te 
lachen, of liever nog het gesprek erover aan te gaan over een totaal mislukte bal van iemand die 
eens een experimentele bal gooit met een averechts resultaat. Oké, dan ga ik mijn stinkende best 
doen om juist niet het mogelijk behalen van het dertiende punt te verzieken met mijn 
geëxperimenteer.



Voorzitter

In ieder dorp is wel zo'n mannetje die altijd en overal voor klaarstaat. In het bestuur van het 
voetballen, korfballen, de tennis- en schaakclub, niets is deze man te veel. Het duurt dan ook niet 
lang of hij wordt gekozen tot voorzitter van het Plaatselijk Belang. 

Het eerste jaar gaat het prima en staat hij bij de gemeente pal voor de belangen van 'zijn' dorp. Er 
moet eigenlijk een dit komen en er moet eigenlijk dat gebeuren. Het tweede jaar wordt het al een 
ietsje minder want hij werd op het gemeentehuis al eens een paar keer prettig in de watten gelegd, 
ging al eens met de wethouder smakelijk uit eten en kreeg persoonlijk al eens wat extra vergoeding 
toegestopt uit de algemene middelen. Op de volgende najaarsvergadering van het Plaatselijk Belang
vond hij de meeste vragenstellers uit het dorp eigenlijk maar zeurpieten en keek hij hoe langer hoe 
vaker op zijn horloge. 

Het derde jaar dat hij voorzitter was van het Plaatselijk Belang kon je in zijn praten de wethouder 
zélf eigenlijk al bijna aan het woord horen. Veel mooie en dure woorden maar geen daden of het 
moest al in het hoe langer hoe dikker wordende verslag van de vergadering zijn. Maar dat werd dan 
ook uitgewerkt door zijn persoonlijke secretaresse, blond, langbenig en kortgerokt. Het vierde jaar 
is de voorzitter verhuisd naar een witte schimmelwijk in de hoofdplaats van de gemeente. Er staat 
alwéér een nieuwe auto voor de deur en zijn vrouw is ook niet meer de zelfde als voorheen. 

Eerst was hij nog een paar maanden fractievoorzitter van de grootste partij. Nu is hij inmiddels 
wethouder met o.a. sport en cultuur in zijn portefeuille. En het Plaatselijk Belang van zijn oude 
dorpje moet niet altijd zo zeuren over de oude sportkantine: 'Alle keren dat het lekte heeft de 
gemeente het dak toch gerepareerd, nou dan...' 

Macht smaakt vaak zoet en dus naar meer. Gelukkig maar, dat ik dergelijke figuren in de Jeu de 
Boules wereld nog niet ben tegengekomen, alhoewel... 



De Franse slag

Helaas roept de titel van dit stukje bij veel mensen waarschijnlijk een wat negatieve klank op. Vaak 
wordt er iets mee bedoeld in de trant van: niet degelijk, niet grondig, onnauwkeurig, slordig, half 
werk. 

Sinds enige tijd heb ik plotseling erg veel te maken met die Franse slag en kan je vertellen dat ik het
eigenlijk helemaal niet eens ben met die negatieve uitleg. Tijdens één van mijn vele rondreizen door
het Franse land kwam ik onbedoeld en overhaast in een ziekenhuis terecht voor twee stevige 
operaties. Die operaties zijn door een stel Franse cardiologen juist wél degelijk, juist wél grondig, 
juist wél nauwkeurig en dus zeker niet slordig uitgevoerd. En er is ook zeker geen half werk 
geleverd. 

Ongeveer een half jaar eerder was ik door een Nederlandse cardioloog nog gerustgesteld vanwege 
heftige hartklachten. Dan verwacht je dus niet dat je even later twee zware operaties moet 
ondergaan. Wat nou, Franse slag! Tegenwoordig gebruik ik de uitdrukking dan ook liever andersom.
Als ik een perfecte boule gooi dan heb ik dat met de Franse slag gedaan. Raakt mijn worp eigen 
kant noch wal dan noem ik dat een Nederlandse bal. 

Nadat ik nu voor de zoveelste keer onder de indruk ben gekomen van die positieve Franse slag heb 
ik tevens besloten daar meer en vaker gebruik van te willen maken. Sinds een paar maanden ben ik 
dan ook ingezetene van het heerlijke en nog zeer autentieke Franse dorp La Trimouille (Vienne). 
Een dorpje met een rijke historie die vanaf het ontstaan in de elfde eeuw behoorlijk is 
gedocumenteerd. 

Hier speel ik nu dagelijks een aantal uren mijn geliefde sport, het petanque. Hoewel we dat woordje
'sport' hier lokaal misschien wel met een korreltje zout moeten nemen. De beleving van het spel 
staat hier bovenaan en het meetlint komt er dan ook zelden aan te pas. Als het met het blote oog 
gezien niet is verbeterd, dan is het dus niet verbeterd. 'Basta! Allez!' En gewonnen of verloren, na 
afloop gaat altijd de fles rond. Iedere dag volop genieten van de Franse slag, dat is dus mijn nieuwe 
bezigheid. 



  Piet/er Bult (1946), toen woonachtig in Ni’jberkoop (NL/Frl), 
  heeft zich van ongeveer 2000 tot – zeg maar – het laatst van 2012,
  behoorlijk ingezet voor de Stellingwerfse taal. Het Stellingwerfs is
  een dialect van het Nedersaksisch, dat in vrijwel heel noord en oost
  Nederland wordt gebruikt. Hij bleek evenwel geen ‘meeloper’ die
  aan de hand van ‘Het Stellingwerfse Taalinstituut’ mee wilde doen,
  maar bleek zichzelf ook heel aardig te kunnen redden. Piet/er heeft 

onder de vlag van de voor dat doel opgerichte Stichting Stellingwarfs Eigen, op een 
revolutionaire wijze en in een zeer korte tijd de complete Bijbel naar ‘Biebel in et 
Stellingwarfs’ vertaald. Daarnaast heeft hij een grote verscheidenheid van andere 
oude werken vertaald, o.a. Die Winterreise van Wilhelm Müller, de marialegende 
Beatrijs en Alleen op de wereld van Hector Malot. Door zijn wereldwijde 
kennissenkring was Piet/er een graag geziene en gehoorde gast(spreker).

Van zijn gedichten en korte verhalen heeft er o.a. in 2006 werk gestaan aan de 75-
jarige Afsluitdijk, zijn er verhalen gepubliceerd in allerhande verzamelbundels en 
verscheen zijn werk in verscheidene kranten en tijdschriften. Ook heeft Piet/er 
jarenlang radioprogramma's in en over het Stellingwerfs gemaakt, vooral voor Radio 
West-Stellingwerf Centraal (RWC). Ten slotte kwam je Piet/er zijn schrijverij tegen 
in ingezonden, opiniestukken en andere rubrieken van vooral de Leeuwarder Courant,
maar werkte hij ook wel mee aan o.a. het landelijke Locomotie, het onafhankelijke 
blad van het wetenschappelijke bureau van de OSF (Onafhankelijke Staten Fractie). 
Voor het landelijk bondsblad van de NJBB (Nederlandse Jeu-de-Boules Bond) is 
Piet/er een aantal jaren journalist / redactiemedewerker geweest. Een druktemaker 
voor wie de Stellingwerven eigenlijk wat te klein en te bekrompen aanvoelden.

Sinds een tweede scheiding en een paar stevige hartaanvallen in 2014 en 2015 woont 
Piet/er al een aantal jaren in het departement Vienne (86), in Frankrijk. Van 
verschillende schrijverij van zijn hand stelt hij momenteel bundeltjes samen. 
Deze bundel bevat veel 'stukjes' die eerder zijn verschenen in o.a. de 'petanQue', het 
kwartaalblad van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boule Bond).
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